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mystiek of neoromantiek, oordeelden anderen, dat psycholo-

gisme of relativisme, autonomie of anarchie juister aandui-

dingen waren van de richting, in welke wij ons voortbewegen.

Waarheid moge er dan ook liggen in al deze benamingen,

geen van alle drukken zij de volheid van het moderne leven uit.

Want wat in den nieuwen tijd vóór alle dingen ons treft,

dat is de innerlijke tweespalt, waardoor hij verteerd, de on-

rustige gejaagdheid, waardoor hij voortgedreven wordt. De

fin-de-siècle-periode is gekarakteriseerd als een overgangs-

tijdperk; een naam, die niet veel zegt, omdat elke tijd een

tijd van overgang is. Maar wel is hare eigenaardigheid voor

een deel hierin gelegen, dat ieder haar als een tijdperk van

overgang gevoelt, dat elk beseft dat het zoo niet blijven kan,

en dat de een nog sterker dan de ander naar zijn spoedig

voorbijgaan verlangt i). Er is een disharmonie tusschen ons

denken en gevoelen, tusschen ons willen en handelen. Er is

tweespalt tusschen godsdienst en cultuur, tusschen wetenschap

en leven. Er ontbreekt eene „einheitliche" wereld- en levens-

beschouwing, en daarom is dit woord de leuze van den dag 2)

en het zoeken daarnaar de arbeid, waaraan allen deelnemen,

die belangstellend meeleven met hun tijd.

Nadat toch de ,,
periode van Renan" met haar natuurwe-

tenschappehjk materialisme, haar religieus modernisme, haar

moreel utilisme, haar aesthetisch naturalisme en haar politiek

liberalisme de macht over de geesten verloren heeft, is er

een jonger geslacht opgestaan, dat, teleurgesteld in de wel
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