
met den mond, dat niet alleen het Christendom maar alle-

religie heeft afgedaan ; dag bij dag neemt het aantal toe van

hen, die roepen om eene nieuwe religie, een nieuw dogma

en eene nieuwe moraal. De tijd, waarin de tijd voor den

godsdienst voorbij gerekend werd, vliegt zelf met groote snel-

heid aan onze oogen voorbij. De verwachting, dat wetenschap,

deugd of kunst den godsdienst overbodig zou maken, wordt

nog slechts door weinigen gekoesterd. Juist het verlies van

den godsdienst doet allerwege en in grooten getale de uitvin-

ders van nieuwe godsdiensten opstaan. Uit de vreemdsoor-

tigste en wildste elementen worden ze opgebouwd. Men gaat

er voor ter schole bij Darwin en Haeckel, bij Nietzsche en

Tolstoi, bij Hegel en Spinoza ; men reist er aan de hand van

de geschiedenis der godsdiensten landen en volken voor af

en zoekt zijn gading in Indië en Arabië, in Perzië en Egypte

;

men ontleent er bestanddeelen voor aan occultisme en tlieo-

sophie, aan spiritisme en magie. En alles wordt daarbij tot

voorwerp van religieuze vereering gemaakt, wereld en mensch-

heid, heroën en genieën, wetenschap en kunst, staat en maat-

schappij, geestenwereld en natuurkracht. Ieder heeft zijn

eigen godheid. G-odsdienst heet niet alleen, maar is bij velen

tot eene private aangelegenheid geworden, die zij regelen

naar welgevallen. En toch hopen zij allen, in dezen zin

arbeidende aan de „Weiterbildung der Religion", tot een

nieuwen godsdienst te komen, tot een ..Diesseits- en ..Weltre-

ligion", die het supranatureele en ..jenseitige" Christendom

vervangen en vergoeden kan i).

De Christelijke religie ziet dit zoeken en tasten eener haar

versmadende menschheid niet met onverschilligheid maar toch.

1) A. M. Weisz, Die religiöse Ge'ahr, Freiburg 1904, blz. 79—110.


