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levende, heilige, Gode welbehagelijke offerande, het onvoor-

waardelijk vertrouwen op God als den rotsteen van ons heil

en ons deel in eeuwigheid. De waarheid is objectief, zij

bestaat onafhankelijk van ons, zij richt zich niet naar ons,

wij hebben ons naar haar te richten. Maar gelijk de wijs-

heid Gods in Christus vleesch geworden is, zoo behoort de

waarheid ook in ons in te gaan, zij moet in den weg der

vrijheid ons eigen persoonlijk en geestelijk eigendom wor-

den ; door een levend en waarachtig geloof moet zij in een

bestanddeel van ons eigen denken en handelen worden om-

gezet, en dan buiten ons worden verbreid, totdat de aarde

vol is van de kennis des Heeren. Dat heeft de Reformatie

gewild. En omdat in deze machtige religieuze beweging de

Gereformeerde belijdenis dit alles weer het klaarst heeft uit-

gesproken, is zij voor ons de zuiverste van alle, en hare

wereldbeschouwing die, welke het best ook op den tegen-

woordigen tijd met zijne hooge aspiratiën en met zijne

schreiende nooden past.


