
Als de Vrije Universiteit, die lieden haar vijfentwintigste

levensjaar intreedt, van den beginne af zich op dezen Ge-

reformeerden grondslag geplaatst heeft en dienovereenkom-

stig aan den bouw der wetenschap mede arbeiden wil, dan

kan zij zich daarom tegenover alle miskenning troosten met

de gedachte, dat zij in eene van de dringendste behoeften

van onzen tijd voorziet. In Christelijken, Gereformeerden

geest de wetenschap beoefenende en aan de opleiding voor

allerlei betrekkingen in het leven arbeidende, is zij voor ieder,

die niet met de mode van den dag maar met de historie der

eeuwen rekent, niet iets bijzonders en nog veel minder iets

zonderlings ; maar is zij en wil zij eenvoudig zijn, wat in

hoofdzaak alle Christenen in alle eeuwen voor de scholen van

onderwijs en wetenschap hebben verlangd, wat onze vaderen

als vanzelf sprekend en volkomen natuurlijk beschouwden,

en wat het ideaal behoort te zijn van allen, voor wie het

algemeen, ongetwijfeld, Christehjk geloof nog niet geworden

is tot een ijdelen klank. Want wat deze Gereformeerde Hooge-

school bedoelt te handhaven, is toch in het wezen der zaak

niets ander dan de aloude belijdenis, dat de vreeze des

Heeren niet eene belemmering maar eene bevordering der

wetenschap, dat zij het beginsel der wijsheid is.


