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zijn, dat de mensch bij het kennen altijd zichzelf in den

weg staat en door zijne subjectieve gewaarwordingen steeds

de dingen bedekt. Logische gevolgtrekking is het dan, met

denzelfden wijsgeer te beweren, dat er geen wereld des zijns

is en geen rijk der waarheid; de „schijnbare" wereld is de

eenige en de zoogenaamde „ware wereld" wordt er door ons

bijgelogen. Het is maar een moreel vooroordeel en een ascetisch

ideaal, dat de waarheid meer waarde heeft dan de schijn.

Het eenige woord, dat in het Nieuwe Testament waarde

heeft, is de sceptische vraag van Pilatus ; wat is waarheid ? i)

Alleen dan is er kennis der waarheid mogelijk, als wij

uitgaan van het feit, dat subject en object, dat kennen en

zijn aan elkander beantwoorden. Dit feit staat in het onmid-

dellijke besef van alle menschen vast en wordt door allen,

die nog aan waarheid en wetenschap gelooven, bewust of

onbewust aanvaard. Aan de wetenschap is de taak opgedra-

gen, om dit feit te verklaren; maar zoo zij dit niet vermag,

zal zij het toch, op straffe van zelfmoord, onverzwakt moeten

laten staan. En tot verklaring zal zij alleen in staat zijn, als

zij zich voorlichten laat door de wijsheid van het Goddelijk

Woord, die ons de belijdenis op de lippen legt van God den

Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.

Deze behjdenis is niet alleen het eerste artikel van ons

Christelijk geloof, maar ook de groudslag en hoeksteen van

alle kennis en wetenschap. Bij deze behjdenis is alleen te

verstaan en te handhaven de harmonie van subject en object,

van denken en zijn. De organen onzer waarneming zijn daarom

1) Rittelmeyer, Friedrich Nietzsche und das Erkenntnisproblem. Leip-

zig Engelmann 1903 bl. 6. 16. 33. 60—62. Ook volgens Stein, An der Wende
des Jahrh. bl. 22 verandert de waarheid met den tijd.
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