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krachtens den gemeenschappelijken oorspong verwant aan de

elementen, waaruit het gansch heelal is samengesteld en doen

ons, elk voor zich, de wereld kennen op een bijzondere wijze

en van eene bijzondere zijde. In elk van deze woont eene

specifieke energie, maar eene energie, die correspondeert aan

de onderscheidene werkingen, die van de objectieve wereld

op de zintuigen uitgaan.

Daarom neemt alle intellectueele kennis met de zinlijke

waarneming haar aanvang. Om kennis te verwerven, verwijst

de Schrift den mensch niet naar zijn eigen rede, maar naar

de openbaring Gods in al zijne werken. Heft uwe oogen op

omhoog, en ziet, wie al deze dingen geschapen heeft. Tot de

wet en de getuigenis, anders zullen zij geen dageraad zien.

Wie des Heeren Woord verwerpen, kunnen geen wijsheid

hebben. Dit is de waarheid van het empirrisme ; het zijn is

eene realiteit, waaraan de zinlijke waarneming van het subject

beantwoordt.

Veel grooter gewicht krijgt de verwantschap van subject

en object nog, als de mensch uit de zinlijke waarneming

door middel van het denken zich tot wetenschap verheft.

Aanschouwingen, mits in ruimen zin genomen en niet tot de

gezichtswaarnemingen beperkt, zijn inderdaad het fundament

-en de materie onzer kennis; zonder haar zijn de begrippen

ledig, evenals de aanschouwingen zonder begrippen blind

blijven. Maar als de menschelijke geest uit de voorstellingen

begrippen en uit deze weer oordeelen en besluiten gaat vor-

men, heeft het al den schijn, alsof hij den bodem der wer-

ïkelijkheid verlaat en kasteelen in de lucht gaat bouwen.

Men kan zich van dit ernstig bezwaar wel afmaken, door

te zeggen, dat dat altemaal onpractische en nuttelooze meta-


