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hunne realiteit in Gods wijslieid en wil. Dezelfde Goddelijke

wijsheid, die de wereld dacht en kende voordat zij haar

schiep, die door dit denken werkelijkheid aan de dingen en

waarheid aan ons verstand schonk, stelde ook de normen

voor ons kennen, willen en handelen vast. De ideeën, die

het verband leggen tusschen denken en zijn, tusschen zijn

en worden, brengen ook de harmonie aan tusschen worden

en handelen, tusschen physis en ethos, tusschen kennen en

doen, tusschen hoofd en hart. Want er is geen polytheisme,

er is geen andere God voor de natuur dan voor de zedelijke

wereld; er is naast een God der macht niet nog een andere

God der liefde. Maar het is dezelfde almachtige, waarachtige

en heilige God, die boven alles staat en in alles zich open-

baart, die natuurlijke en zedelijke orde beide schiep, in stand

houdt en regeert. Hoe verschillend de natuur-, de logische,

de ethische, de aesthetische wetten ook zijn, ze hebben,

evenals de onderscheidene substantiën, oorzaken en krachten,

welke in de schepping voorkomen, een gemeenschappelijken

oorsprong i), en kunnen dus niet met elkander strijden. Door

deze eenheid krijgt de natuur eene beteekenis en eene waarde,

welke bij eene atheïstische of pantheïstische beschouwing haar

nooit toekomen kan. Ze is geen domme, brute, daemonische

macht, maar een middel tot openbaring van Gods gedachten

en deugden ; zij is eene tentoonspreiding van Zijne wijsheid

en eene afspiegeling van Zijne heerlijkheid. In weerwil van

alle disharmonie tusschen deugd en geluk, is de wereld toch

nog eene geschikte woonplaats voor den mensch, geen hemel

maar ook geen hel, geen paradijs maar ook geen woestenij

;

^en domicilium, dat met zijne tegenwoordige natuur overeen-

1) Liebmann, Analysis der Wirklichkeit bl. 717.


