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esoterische leer, tusschen voorstelling en begrip, tusschen

feit en idee gemaakt, is principieel onaannemelijk. Want be-

halve dat zij in de practijk, uit paedagogisch belang, tot

allerlei misverstand en tot onware gedragingen aanleiding

geeft, miskent zij zoowel de ideeënrijke realiteit van het

zijn, als de gebondenheid van het bewustzijn aan de wereld

der realiteit. Onjuist is het, dat waarheid alleen te vinden

is in en voor het begrip, en dat alles daarbuiten beeld en

gelijkenis is. Want wij hebben noch aan blinde feiten noch

aan ledige ideeën genoeg. In de Christelijke religie zijn beide

•daarom ten nauwste vereenigd. Schepping en herschepping

zijn daden Gods in den tijd, maar tegehjk belichaming van

Zijn eeuwigen raad. De philosophie, die aan haar eigen idee

getrouw blijft en zich niet in ijdele speculatie verliest, leidt

daarom op tot dienzelfden Grod, dien de Christelijke religie

ons als een God van wijsheid en genade openbaart. En de

Christelijke religie maakt ons door hare revelatie met datzelfde

theisme bekend, dat bij onbevooroordeeld onderzoek de grond-

slag van alle wetenschap en wijsbegeerte blijkt te zijn. Het

is dezelfde God, dien vrome en wijsgeer behoeven en die

aan beide in Zijne werken zich kenbaar maakt. Het is het-

zelfde Woord, dat alle dingen heeft gemaakt en in de volheid

des tijds vleesch is geworden. Het is dezelfde Geest, die het

;gelaat des aardrijks vernieuwt en het hart van den zondaar

verandert. En daarom: verus philosophus amator Dei, en:

Christianus verus philosophus.
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Het tweede probleem, dat in onze wereldbeschouwing aan
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