
Hoop-eerzame Hceren Directeuren onzer 
Vereeniging^ 

Hoogachtbare Heeren Ctiratoren dezer 
Hoogeschool, 

Hooggeleerde Heeren Hoogleeraren, 
Zeergeleerde Heeren Doctoreii in onder

scheidene wetenschappen. 
Weleerwaarde Pïeeren Bedienaren des 

Woords, 
Weledele Heeren Studenten, 

En voorts gij allen, die van wat Naam 
of Rang ook herwaarts opkwaamt, om 
deze plechtigheid met ttwe tegenwoor
digheid te vereeren. 

Zeer geachte en zeer gewenschte toe
hoorders. 

De christelijke religie -is eenerzijds exclusief en 
anderzijds universeel. Zij treedt op met de belijdenis 
de eenige ware godsdienst te zijn, en wil tegelijk door 
hare missie alle kinderen der menschen brengen tot 
haar geloof Zij is de aanbidding van God in geest 
en in waarheid, en brengt niet alleen de boodschap 
van verlossing tot den diep schuldigen en ellendigen 
mensch, maar omvat in haar zegenen heel het leven 
van alle rijken der natuur. Nu brengt dit een eigen
aardig gevaar mee voor wie haar belijdt, namelijk 
om te onderschatten elke openbaring des levens, die 


