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begrip foerekenbaarheid, dat immers het oordeel insluit: dit of
dat kan men dezen of dien toerekenen, men kan hem daarvoor
verantwoordelijk stellen, en dus leidt tot de vragen: wie rekent
toe? wien wordt toegerekend? wat wordt toegerekend? op
welken grond? wie bepaalt dien grond? en dergelike.

Wie zijn eigen denken raadpleegt, zal bemerken dat op deze
wijze ongeveer het denken steeds van het onbepaalde tot het
bepaalde, van het algemeene tot het bijzondere voortschrijdt.

Hetzelfde geldt van grootere gedachten-complexen.

Wie een of ander onderwerp uitvoeriger heeft te behandelen,
gevoelt de noodzakelijkheid om de eenheid in zijn betoog steeds
vast te houden; die eenheid is gegeven in het onderwerp zelf,
dat moet worden onfwikkeld; uit die eenheid van het onderwerp
moet worden afgeleid, wat er in opgesloten is. Wie onervaren
is in het denken, laat zich licht verleiden om verschillende
gedachten samen te voegen tot een geheel, maar komt daardoor
niet tot eene werkelijke organische eenheid; hij verliest, zooals
de teekenende uitdrukking luidt, den draad, die van het onder-
werp zelf uit hem leiden moest ; wanneer de draad is afgebroken,
begint hij een nieuwen draad en tracht later de einden zoo goed
mogelijk te verbinden; maar gevoelt daarbij, als hij werkelijk
denken kan in het groot, om het zoo eens uit te drukken, dat
deze wijze van doen niet de ware is.

De meester in het denken daarentegen voegt niet samen wat
min of meer met zijn onderwerp in betrekking staat, laat zich
niet door de onwillekeurige associaties der voorstellingen leiden,
maar werkt zijn onderwerp uit; hij laat de deelen en onder-
deelen in het licht treden, zooals zij organisch in het geheel

liggen opgesloten.




