
6 i 

weergegeven. Nu moet ik mij bepalen tot deze ééne gedachte, 

die den diepsten oorsprong van het woord betreft. De groote 

vraag, waar alles op aankomt, is deze: is het menschenwoord 

langs den weg der evolutie uit de uitingen, die het dier aan 

zijn voorstellen, voelen en willen geeft, opgeklommen, of is 

het uit de prototype, in het Goddelijk wezen zelf bestaande, 

door de schepping, afgedaald. 

Die vraag beantwoordt geen wetenschap, maar geloof of onge­

loof. Wat mij aangaat, ik vind geen ander antwoord, dat mijn 

hart en mijn verstand bevredigt, dat aan mijn willen richting 

geeft, dan dit ééne: het woord des menschen is alleen daardoor 

te verklaren, dat hij is van Gods geslacht, geschapen naar het 

beeld van Hem, bij wien het woord was, eer het als scheppings­

woord aller dingen zijn en wezen bepaalde; die door het Woord 

verlicht een iegelijk mensch, wanneer hij komt in de wereld, 

en hem bekend maakt, wat zijne gedachte zij (Amos 4 : 13); 

die Zijn woord legt in den mond van profeten en apostelen, en 

als geschreven woord doet blijven tot aan het einde der eeuwen. 

Vóór ik thans het rectoraat overdraag aan den door Direc­

teuren der Vereeniging voor Hooger onderwijs benoemden 

rector voor het volgende academiejaar, rest mij nog de lotge­

vallen onzer Vrije Universiteit onder mijn rectoraat te ver­

melden. 

En dan begin ik, zooals billijk is, met het college, bij hetwelk 

de bestuurshoogheid over de Universiteit berust, de Directeuren 

der Vereeniging. 

Aan de beurt van aftreding was de Heer Th. Ruys Gz. 


