
leven. Bij gelegenheid van de verjaring van Hare Majesteit 

onze geëerbiedigde Koningin, viel aan Dr. Geesink de hooge 

onderscheiding ten deel, dat hij benoemd werd tot Ridder in 

de orde van den Nederlandschen Leeuw, eene eer, waarvoor 

hij zich dankbaar betoonde; hij behoort gelukkig niet tot die 

naturen, die den schijn aannemen, als ware zulk een eer hun 

onverschillig; hij sprak het onder zijne vrienden en collega's 

rond en open uit, dat deze ridderslag hem groot genoegen deed. 

En wij hebben ons met hem verblijd. Zijne gaven en zijn 

arbeid verdienden die onderscheiding. iVIaar slechts eenige dagen 

daarna kwam de beproeving, die hem thans nog aan het ziekbed 

gebonden houdt. Stelle God hem weldra, naar zijnen hartewensch, 

in staat het rectoraat, dat ik thans aan hem overdraag, ofschoon 

ik het als prorector voor hem blijf waarnemen, in volle wer

kelijkheid uit te oefenen. 

Zoo proclameer ik dan als Rector voor het thans aangebroken 

academiejaar mijnen hooggeachten ambtgenoot. Dr. Willem 

Geesink. Moge het ambt hem niet te zwaar zijn; drage het 

bovenal bij tot vervulling van de bede, die we niet ophouden 

voor onze Universiteit te bidden: 

V i v a t , c r e s c a t , f l o r e a t . 

IK HEB GEZEGD. 


