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gezindheden en handelingen aan deze goddelijke orde
ning, als van de stof aan den vorm, door middel van 
geen menschelijke ordeningen de goddelijke zich dan 
meer zal hebben te handhaven. 

Zijn ordening als die, waarin de idee van het recht 
onder de menschen, zoo voor gezindheid als handeling, 
volkomen omvat is door de idee van de zedelijkheid. 

Heerschend als de eenige en dat in volstrektheid 
en enkel noodzakelijkheid. 

Geschreven in de harten zonder zonde. 
En daarom het recht onder de menschen zonder 

dwang veilig bij de welwillendheid der liefde, die 
doet willen geven en geeft „aan een ieder het zijne". 

In die wereld, déze wereld in haar wedergeboorte 
zal het recht Gods, de dan éénige ordening van 
mogen en behooren, door de menschen worden ge
hoorzaamd, als thans door dé engelen in den hemel. 
Zal de zedelijkheid, als de overeenkomst van gezindheden 
en handelingen met haar normen, bij de spontaneïteit 
der heilige liefde, den drang van het gebod niet meer 
behoeven en daarom zijn geworden tot heiligheid. 
Zal er een harmonie van eeuwige schoonheid zijn 
tusschen deze tot heiligheid geworden zedelijkheid der 
menschen en dit blijvend recht van God. 

Volstrekte vervulling van wat Jezus ons leerde 
bidden in het: TJw wil geschiede gelijk in den hemel, 
alzoo ook op de aarde. 

• Ik heb thans uit de geschiedenis van het afgeloopen 
Academiejaar het belangrijkste te vermelden van wat 
onder mijn derde Rectoraat is gebeurd. 


