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Van de dagen der Reformatie af vloeit dan ook de vuilgrijze 
stroom van dezen laster, waarmede inzonderheid door de Jezuïeten 
de nagedachtenis onzer Reformatoren is bezoedeld. Wat de 
Bolsec's en de Cochlaussen in dit opzicht hebben gepresteerd, 
laat in uw achtbaren kring zich zelfs nauwelijks weder verhalen. 
Luther zou vrucht zijn geweest van verboden omgang zijner 
moeder met den duivel; hij zou reeds als kind zulk een satanisch 
karakter hebben vertoond, dat zijn moeder berouw had hem niet 
in de wieg te hebben gesmoord; als monnik in het klooster 
zou hij door den duivel zijn bezeten en na in allerlei ongerech
tigheid geleefd te hebben, zou hij zijn leven geëindigd hebben 
met zichzelf op te hangen aan een stijl van zijn ledikant, waarna 
alle duivelen in ravengestalte hem uitgeleide zouden gedaan heb
ben bij zijn begrafenis. ^'^) Calvijn zou in zijn jeugd wegens de 
schandelijkste ontucht gebrandmerkt uit Frankrijk hebben moeten 
vluchten, te Geneve als een tyran zijn opgetreden, die in wreed
heid en zedeloosheid Nero evenaarde en in vertwijfeling gestor
ven zijn ten gevolge van die walgelijke ziekte, die vrucht en 
straf van de zonde der wellust is. i*) Beza zou "̂) . . . . maar 
ik wil uw gevoel niet kwetsen met nog langer stil te staan bij 
deze cloaca, waaruit de pestwalm der meest perverse verbeelding 
u tegenslaat. Wat ik verhaalde was genoeg en meer dan genoeg 
om u te doen zien, hoe diep een polemiek zonk, die tot zulke 
wapenen de toevlucht nam. 

Aan deze lastercampagne verspil ik dan ook verder geen woord. 
De vierschaar der historie heeft reeds lang vonnis over haar ge
veld. En waar ze hier en daar nog driest het hoofd opsteekt, 
wordt zelfs van Roomsche zijde tegen haar geprotesteerd. Toen 
Majunke de fabel van Luther's zelfmoord nogmaals oprakelde, 
wees een Roomsch geschiedschrijver, Dr. Nikolas Paulus, hem 
terecht. " Hier althans heeft de Protestantsche apologetiek een 
afdoenden triomf behaald. 

Maar een geheel andere en veel moeilijker strijd wachtte haar, 


