
Zeer tot mijn leedwezen kon ik de rede, die ik bij de overdracht 
van mijn rectoraat hield, niet zoo spoedig in het licht doen verschijnen, 
als ik dit zelf had gewenscht. De oorzaak daarvan was alleen, dat 
dit pleidooi voor het zedelijk karakter der Reformatie geen waarde 
zou hebben gehad, wanneer daaraan niet in een dossier waren 
toegevoegd èn de punten van aanklacht èn de pieces justificatives, 
waarop mijn verdediging rustte, en het uitwerken van dit dossier 
in de noten veel kostbaren tijd eischte. Daarbij kwam, dat bij den 
overstelpend drukken arbeid, die mede tengevolge van een tweetal 
vacatures in de Theologische faculteit op mijn schouders rustte, ik 
geen anderen tijd aan dezen arbeid kon geven dan mijne vacanties. 
Dit moge verklaren en verontschuldigen, dat deze oratie eerst thans 
in druk verschijnt. 

Dat het door mij behandelde onderwerp daardoor aan actualiteit 
zou verloren hebben, behoef ik wel niet te vreezen. De Borromeus-
encycliek was slechts de aanleiding; mijn pleidooi zelf richtte zich 
niet tegen dit pauselijk schrijven, dat thans reeds min of meer ver
geten is, maar tegen de beschuldiging voortdurend door Roomsche 
geschiedschrijvers tegen het zedelijk karakter der Reformatie en der 


