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achtige en levende God, die in Christus zijne barmhartigheid open
baart en die tevens, door middel van de nieuwere natuur- en geschied
wetenschap, van zijne eeuwige kracht en Goddelijke majesteit getui
genis geeft. Ongeoorloofd wordt het dan, om van de wereld zich af 
te sluiten en de kennis te versmaden, welke in deze eeuw door Gods 
voorzienigheid van alle zijden ons toegevoerd wordt. Wij weerstaan 
dan de tactiek van Julianus den Afvallige, die aan de Christenen de 
wetenschap en het leerambt ontnemen en hen in naam der orthodoxie 
op een verouderd standpunt terugdringen wilde, en wij handhaven het 
recht, om met al de hulpmiddelen, welke wetenschap en cultuur ons 
ten dienste stellen, te beter de waarheid Gods in zijne algemeene 
en bijzondere openbaring te leeren verstaan en nog inniger dan tevoren 
tot ons geestelijk eigendom te maken. Zoo zijn wij dankbaar, dat 
wij in het organisch karakter van openbaring en inspiratie een dieper 
inzicht verkregen, dat de historische omstandigheden, waaronder de 
profeten en apostelen zijn opgetreden, gesproken en geschreven hebben, 
ons steeds beter bekend werden, dat wij de wegen nauwkeuriger ver
volgen kunnen, waarlangs Christus de stichting zijner gemeente en 
de ontwikkeling zijner waarheid geleid heeft. In beginsel is dit 
door de theologie ten allen tijde erkend. De exegese en dogma
tiek, welke in de Christelijke kerk beoefend werden, rekenen voort
durend met het feit, dat de profeten zich bijv. in de teekening der 
toekomst van Israëlietische voorstellingen en beelden hebben bediend, 
dat de apostelen het Evangelie verkondigden in de taal, die toen 
bij het volk gebruikelijk was, en dat Christus zelf als een Israëliet 
te midden van zijn volk heeft geleefd. Trouwens, als de Schrift 
zegt, dat God voortijds vele malen en op velerlei wijzen tot de 
vaderen gesproken heeft, dat het woord van Hem uitging maar door 
middel van de profeten en apostelen tot ons komt, dat Christus uit 
de vaderen is zooveel het vleesch aangaat, dat God onder Paulus' 
prediking het hart van Lydia opende, dan schenkt zij ons in deze en 
in tal van andere getuigenissen het recht en den plicht, om naar de 
psychologische en historische voorwaarden onderzoek te doen, waar
onder revelatie en inspiratie, incarnatie en regeneratie plaats hebben, 


