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druk geven, alsof orthodoxie als zoodanig voor hen het hoogste ware. 
Hoe hoog de belijdenis der kerk ook geschat worde, zij is norma 
normata ondergeschikt aan de H. Schrift, en blijft dus steeds voor 
herziening en uitbreiding vatbaar. 

Trouwens, niemand, die meeleeft met zijn tijd, kan in elk opzicht 
tegen al het moderne gekant zijn. Zooals de moderne theologie over 
het algemeen nog veel sterker uit de Christelijke traditie denkt en 
leeft dan zij zelve vermoedt, zoo staat ook de orthodoxie, tenzij zij 
zich geheel van hare omgeving afsluit, in zwakker of sterker mate 
onder den invloed van de geestesstroomingen dezer eeuw. Het feit 
is toch voor geene tegenspraak vatbaar, dat het Christendom heden 
ten dage in eene crisis verkeert, als misschien nimmer tevoren. Een 
geval als van Jatho te Keulen staat niet op zichzelf; het is uiting, en 
volstrekt niet de meest sympathieke uiting van wat in alle Christen
landen in duizenden en nogmaals duizenden hoofden en harten woelt. 
Het Modernisme in de Roomsche kerk, dat door den paus wel ver
oordeeld maar daarom nog niet uitgeroeid werd, is er evengoed eene 
openbaring van, als de „new Theology", die in een of anderen vorm 
aan de hoogescholen en in de kerken van schier alle Protestantsche 
landen ingang vindt. Zooals Bunsen al voor jaren het Semitische van 
het Christendom in het Japhetische wilde omzetten en Carlyle de 
Hebreeuwsche gewaden voor de hedendaagsche Christenen niet meer 
passend vond, zoo zijn alle richtingen en partijen in meerdere of 
mindere mate aan een „Neubau" bezig en stellen zij pogingen in het 
werk, om het aloude Christendom te verzoenen met de moderne cul
tuur. Dat is eéne eigenaardigheid niet van ééne richting, bijv. de 
moderne, maar van alle richtingen zonder onderscheid; en de vraag 
is alleen, of men bij deze pogingen tot verzoening het Christendom, 
althans wat zijn wezen aangaat, behoudt of verliest. Zelfs dat men 
deze verzoening in zoo verschillende richting zoekt, baart geene ver
wondering. Want het materiaal, waarmede natuur- en geschied
wetenschap, techniek en wereldverkeer en heel de moderne cultuur 
ons overstelpt, is zoo overweldigend rijk en machtig, dat niemand nog 
in staat is geweest, om eenheid en harmonie in zijn denken en leven 


