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Met verontwaardiging wijzen zij dien ziekelijk-sentimenteelen 
naam van zich. Als strijdbare helden willen zij in volle wapen
rusting strijden en toch, die wapenrusting zal geen triomf 
brengen, tenzij dan dat wordt aangedaan de wapenrusting, 
waarvan de apostel Paulus sprak, de volle wapenrusting Gods: 
„Staat dan, uwe lendenen omgord hebbende met bereidheid van 
het evangelie des vredes; bovenal aangenomen hebbende het 
schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des 
boozen zult kunnen uitblusschen. En neemt den helm der 
zaligheid en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord". 


