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dat Gij in trouwe plichtsbetrachting Uw meerdere hebt te zoeken. 

Uwe vriendelijke persoonlijkheid stempelt U tot een man des 

vredes en ik ben overtuigd, dat we met U een periode zullen 

tegemoet gaan, waarbij de rustige bezonnenheid den boventoon 

zal vieren. Met vertrouwen draag ik daarom de rectorale waardig

heid aan U over. 

Salve rector, iterum iterumque salve. 

Daarbij voeg ik den heilwensch voor onze Universiteit: 

Vivat, crescat, floreat academia nostra. 

Ik heb gezegd. 

XUMHI-IK 


