ling ten aanzien van mijn rectoraat, vergoed door het feit,
dat, dank zij uw leiding, de regeering onzer Universiteit door
mijn afwezigheid allerminst heeft geleden.

Hooggeleerde Grosheide! thans draag ik de rectorale
waardigheid aan U over. Dat de staf dit jaar rusten

zal in goede handen, die hem zullen voeren met wijsheid en
beleid en vooral met innerlijke gebondenheid der liefde aan
onze Stichting, daarvan ben ik ten volle verzekerd. Als ik
U tot Rector proclameer, is het met den innigen wensch, dat
het Gode behage onder uw rectoraat den vrede te doen

wederkeeren op de aarde, van onze Universiteit rouw en
’ onspoed te weren, en Uzelven een leed te besparen, als waarin
de aftredende rector deelen moest. Met dien hartewensch
roep ik U toe: ,Salve Rector, iterumque salve!”
en hernieuw voor onze Universiteit de bede: ,Vivat,
crescat, floreat Academia’.

llc heb gezegd.




