
inwendige roeping in een aandrijving des Geestes om ernstig 
het ambt te begeeren en in een richten van de persoonlijk
heid op het ambt, reeds in de dagen der voorbereidende studie 
niet ten eenenmale ontbreken, opdat de geestelijke bodem 
voor interesse aanwezig zij. 

Dit raakt een levenskwestie, die èn van de School èn van 
de Kerk de ernstigste overweging vraagt. Het betreft de 
begeerte naar de bediening des Woords, die — en dit is een 
algemeen verschijnsel — in onze dagen met schaarschte wordt 
gevonden. De zeer onderscheiden oorzaken waaruit dit ver
ontrustend verschijnsel te verklaren is, zullen we thans niet 
opsporen. Ongetwijfeld hangen ze saam met het individualisme, 
dat wij wraakten en met de wereldbeschouwingen, die daar
aan ten grondslag liggen. 

De tijd is er niet naar, om jeugdige harten te ontvonken 
voor Theologie en Kerk en Ambt. Er wordt te veel wierook 
aangedragen voor het ik. En de vroomheid onzer dagen 
zoekt het veelszins liever in de vrije atmosfeer van het bui-
ten-kerkelijke dan in het geordineerde kerkelijke leven bij 
Woord en Sacrament. 

Maar is de verantwoordelijkheid der Hoogeschool dan 
niet des te grooter, om het in de persoonlijkheden, en dat 
voor het heilig ambt, van den tijdgeest te winnen? Is inder
daad het persoonlijkheid-worden: aangegrepen te zijn door 
een groote gedachte, die het hart vervult en het leven be-
heerscht en normeert, zou dan de gedachte, in het Ambt van 
Christus' Kerk belichaamd, niet groot genoeg zijn, om de 
ziel met haar krachten te veroveren, en op de zielen van 
anderen geweld te doen? 

De e t h i s c h e factor bij de vorming betreft den innerlijken 
strijd, die niet eindigt eer het ambt weer wordt neergelegd 
in de hand van den Zender, die het schonk, doch die reeds 
een aanvang neemt bij het ontwaken der waarachtige be-
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