
Hoogeerzame Heeren Directeuren der Vereen, voor H. O. op 
Qeref. Grondslag, 

Hoogachtbare Heeren Curatoren der Vrije Universiteit, 
Hooggeleerde Heeren Professoren, 
Zeergeleerde Heeren Doctoren, 
Weleerwaarde Heeren, Bedienaren des Woords, 
Weledele Heeren Studenten, 
En voorts gij allen, die gekomen zift om door uw tegen

woordigheid aan deze plechtigheid luister bij te zetten. 
Zeer geachte en zeer gewenschte Toehoorders en Toehoor

deressen ! 

Reeds meer dan eens is de opmerking gemaakt, dat onze tijd een 
afkeer heeft van de bestudeering der beginselen en in verband daar
mee van alle principieele studie. Verbazen kan men zich daarover 
welbezien niet. Wie altijd weer tuurt door het mikroskoop, moet wel 
vervuld worden met bewondering voor de schoonheid van het kleine. 
Het kleine stukje der' schepping, dat hij telkens aanschouwt, boeit 
zoozeer zijn aandacht, dat hij aan het groote niet toekomt, er niet 
over denkt om te gaan zoeken naar het verband en den samenhang 
der verschillende voorwerpen, die hij heeft waargenomen. Of, wilt ge 
het anders, wie in een museum wandelt, moet zich een oogenblik los
maken van al het schoone, dat hij ziet, wil hij oog krijgen voor de 
architektuur van het gebouw, dat de kunstschatten herbergt. Aldus 
ongeveer redeneert menig geleerde, wiens naam met eere wordt ge
noemd : het is mij om de schilderijen te doen en niet om de zaal; er 
is zooveel kostelijk feitenmateriaal en we zijn thans zoo goed in de 
gelegenheid om dat nader te onderzoeken en dat nadere onderzoek 
brengt zooveel nieuws aan het licht en heeft zooveel nut voor de 
praktijk, dat we er niet aan denken kunnen ons over te geven aan de 
bespiegeling, die op zijn best het denken van enkele mannen van 
wetenschap bevredigt en dan nog veelal niet verder komt, dan tot wat 
eeuwen geleden reeds werd uitgesproken. 


