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Openbaring van Johannes. Op dit gebied is het niet maar uit
breiding, verduidelijken, van wat de discipelen niet konden 
dragen, maar wel degelijk het brengen van een geheel nieuwe 
openbaring. 
• Aldus is ons een inzicht gegeven in den voortgang der open

baring en het merkwaardige daarbij is, dat we hier ten naaste 
r-v. bij tot dezelfde drie perioden komen, die we reeds eerder ge

drongen waren te onderscheiden. We hebben eerst de groote 
feiten, dan komt de toelichting des Geestes, die openbaart, wat 
in den tijd, dat de feiten gebeurden, niet was bekend gemaakt 
en daarnaast loopt het openbaren van de toekomst. Nu gaat het 
zeer zeker niet geheel op dit laatste gelijk te stellen, met wat 
we vroeger noemden een derde periode. Jezus heeft tijdens Zijn 
omwandeling op deze aarde gepredikt, van hetgeen bij Zijn 
wederkomst zou geschieden. Paulus heeft er over gehandeld in 
zijn eerste brieven. Maar wel kan gezegd, dat de uitvoerigste 
prediking, die we hebben n.l. de Openbaring van Johannes, die 
alles samenvat, die een machtige beschrijving geeft van het 
geheel, omdat als het ware de volle geschiedenis der kerk tot 
aan het einde aller dingen aan het oog van Patmos' ziener is 
voorbijgegaan, valt in de laatste periode der Nieuwtestamentische 
Godsopenbaring. 

Wanneer we dan, zij het iets minder scherp, ook hier een 
drietal perioden kunnen onderscheiden, dan zal het niet moeilijk 
zijn van elk van die het eigen kenmerk aan te wijzen. Uit het gegevene 
blijkt reeds, dat het niet aangaat te ze^en, dat de Goddelijke 
openbaring in elk van die perioden op dezelfde wijze is geschied. 

^ In de komst van Christus in het vleesch straalt zeer zeker de 
Goddelijke heerlijkheid het duidelijkst uit. Maar het isnietopge-

-- merkt. De volgende periode is die van de analyse, de Geest doet 
verstaan, hetgeen in Christus is gegeven. Wat de menschen betreft, 
is de heerlijkheid van deze periode grooter. Hier zijn de bevende 
en ongestadige apostelen geworden de helden Gods, die de 
wereld doorgaan met het getuigenis van den Christus. En in het 
derde tijdvak, als we zoo even mogen spreken over de apocalypse 
van het einde, aanschouwen we de grootheid van het werk van 
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