
postklassieken tijd, omdat toen een ongebreidelde rhetorische 
ornamenteeringslust, onder den invloed der tweede sophistiek 
gretig de practijken der Asiaansche rhetorica toepassend, zich 
slechts kon uitleven aan onbelangrijke, met het volle leven 
in geenerlei verband staande materie. 

De Romeinsche redenaar uit den tijd der republiek diende 
met zijn rhetorische gaven een levende zaak: hij sprak in de 
volksvergadering, hij uitte zijn meening in den senaat; hij 
pleitte voor de rechtbank; hij vuurde als veldheer vóór den 
slag zijn soldaten aan. En daar de bestudeerde Romein slechts 
carrière kon maken, indien hij een goed redenaar was, werd 
ook alle hoogere studie er op gericht hem daartoe op te leiden. 
Alle andere wetenschappen waren dienaressen der rhetorica, 
hadden ieder haar eigen plaats in den encyclopaedischen 
samenhang der vakken, wier bestudeering noodig geacht 
werd voor den toekomstigen perfectus orator. Zoo ontstond 
en ontwikkelde zich dat merkwaardige systeem van hooger 
onderwijs, dat aan het oude Rome zooveel voortreffelijke 
mannen heeft afgeleverd. 

In den lateren Keizertijd echter verloor deze rhetorische 
vorming haar band met het leven. Het principaat en het 
dominaat maakten comitia en senaat tot ij delen schijn, de 
pleitrede kwijnde door veranderde rechtsspraak weg. Maar 
het hooger onderwijs, gebaseerd op hetgeen noodig was tot 
vorming van den redenaar, bleef. Zinledige, rhetorische 
oefeningsvoordrachten over gefingeerde of door anachro
nismen futloos geworden onderwerpen, na een uitgebreide 
studie van de tot in het uiterste verfijnde rhetorisch-technische 
theorie niet haar minutieuze indeeling van figuren en tropen, 
haar nauwkeurig afgewogen wetten van zinsbouw en clausula-
rhythmiek en haar geraffineerde voorschriften voor gebaren
spel en stemmodulatie, hadden ook thans nog ten doel den 
jeugdigen Romein te schenken wat voor hem de summus honor 
was, namelijk te zijn een vir eloquentissimus. Zooals wij een 
doctor, een bezitter dus van onzen summus honor, betitelen 
als ,,weledelzeergeleerd", zoo adresseert Augustinus zijn brief 
aan Volusianus: ,,illustri viroet eloquentissimo"^). Eloquentia 
beteekent geleerdheid en man van ontwikkeling en beschaving 
is slechts hij, die spreekt en schrijft naar de regelen der rheto
rica. Wie de eloquentie mist, helt naar het barbarendom'). 
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