
Het Nieuwe Testament zegt tegen de staat noch ja noch neen. De 
houding van de kerk van alle tijden moet naar die opvatting zijn loyaal, 
met verwerping van alle anarchisme en egoïsme, en verder kritisch, 
waakzaam met name tegen grensoverschrijding. Van de zijde van de 
staat vraagt het — aldus het merkwaardige boekje van Oscar Cullmann, 
Der Staat im neuen Testament^) — geen christelijke instelling, maar 
wel „dass er sich bemühe, von der Haltung seiner christlichen Unter-
tanen so viel zu versteken, wie er verstehen kann." De motivering van 
dit alles vat Cullmann samen in deze korte zin, waarmede hij zijn 
geschrift beëindigt: „Das Kreuz Jesu soil ihm in dieser Beziehung ein 
Wamungszeichen sein" ^). 

Deze slotmotivering is frappant. Met deze motivering dringt Cull
mann als het ware zijn andere motieven, ontleend aan Paulus' brieven, 
aan het boek der Openbaringen, en aan de exegese van de term 
è^ouaiai )̂ in Romeinen 13 naar de achtergrond, om in de relatie tussen 
kerk en staat op de voorgrond te stellen: das Kreuz Jesu. Met dit 
beroep op het kruis van Golgotha doelt Cullmann dan met name op 
de feitelijke toedracht en de juridische draagwijdte van wat er gebeurd 
is tussen Gethsemané en Golgotha. Cullmann poneert namelijk de 
stelling dat Jezus, al verwierp hij de geweldleer der Zeloten en al 
keerde hij zich ook op andere punten tegen hen, in wezen toch zeer 
dicht bij hen stond (het ja en neen) "*). Dit heeft er toe geleid dat Jezus, 

# 
•') Oscar Cullmann, Der Staat im neuen Testament, Tubingen 1956. 
2) A.w. blz. 66. Cursiv. van C. 
*) Het betreft hier de exegese welke de term è^ouoLai. in Romeinen 13 nie*" 

slechts betrokken acht op de menselijke overheden, maar ook op'de engelen-
machten. Deze opvatting welke in de dertiger jaren opkwam en ook al in 1946 
door Cullmann werd verdedigd (Christus und die Zeit, 2e Aufl. 1948) doch 
in de theologische Uteratuur weinig ingang vond, wordt in het hier geciteerde 
boekje door Culbnann weer opgenomen in een Exkurs blz. 67—80) welke 
een herdruk is van zijn „Zur neuesten Diskussion über die EEOYZIAJ in 
Röm. 13. 1." in Theologische Zeitschrift, X, 1954, blz. 321-336. Vgl. H. N. 
Ridderbos, Aan de Romeinen, Commentaar op het Nieuwe Testament, Kampen 
1959, blz. 288/9 en 362. 

*) Over „Jesus und' die antirömische Widerstandsbewegung der Zeloten" 
handelt Cullmann in het eerste hoofdstuk van meergenoemde studie. Hij ver
werpt met nadruk de opvatting van R. Eisler, ' IHZOYZ BAZIAEYZ OY 
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