het klinken moge, in bepaalde gevallen is de zegswijze: beter snel
recht dan goed recht, juist.®®

Nochtans dit alles is niet in strijd met de stelling, dat het recht vrede
brengt. Wij zien dat in de ontwikkeling van alle delen van het recht.
In het burgerlijk recht, dat de betrekkingen van mens tot mens en
van de mens tot stoffelifke en geestelijke zaken regelt. In het arbeids-
recht, dat richting geeft aan de samenwerking van arbeider en onder-
nemer. In het strafrecht, dat de mens houdt binnen de grenzen van het
betamelijke. In het staatsrecht, dat het eigen recht der Overheid en het
recht van de staatsburger in de juiste verhouding brengt. In het
volkenrecht, dat worstelt om een internationale rechtsorde.

Nog eens, geen idealiseren en geen romantiek. De pax iuridica, de
vrede, die het recht brengt, is van gans andere orde dan de vrede, die
alle verstand te boven gaat. Wel echter is zij een aanduiding van de
orde, zoals God die voor deze wereld heeft gewild. Daarom is er in
deze wereld niets majesteitelijker dan het recht, zelfs de liefde niet,
maar het stuk brood met levensgevaar gereikt aan de gevangene in een
concentratieckamp is meer dan het recht.*

63 Openingsrede van de voorzitter der Nederlandse Juristen Vereniging Mr. A.
Blom te Assen, N.J.B. 1962, blz. 580 e.v.

64 P. Scholten, Recht en liefde, Verzamelde Geschriften I, blz. 162 e.v.; P. S.
Gerbrandy, Het geloof aan de liefde tot den naaste, Woord en Daad, mei 1936;
H. R. Wijngaarden, Lekenpraat, in Geloven op maandag, Wending december 1961,
blz. 613.
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