
bos en Berkouwer eea benauwende voortgang. Daar 
moet scherp op gelet worden. Zooals we Ridderbos 
reeds hoorden zeggen: Kuyper heeft in heel zijn 
breede oeuvre over deze materie nergens gesproken 
over een gunstige gezindheid Gods jegens alle men-
schen. Wellicht heeft hij hier nog de gevaren van zijn 
„proeve" gezien en gevreesd en willen vermijden. 
Maar daarna is de critiek van b.v. Greijdanus en 
Schilder gekomen op de conceptie van Kuyper. Een 
critiek, die eerbiedig o.a. de belijdenis van Dordrecht 
in rekening wilde brengen óók in het spreken over 
de onderhouding Gods en in het waardeeren van de 
natuurlijke gaven. Die critiek moest toege'stemd óf 
er moest stelling tegen genomen worden. Van tweeën 
één. Maar dit hield in, dat na het uitbrengen van die 
critiek de situatie nooit meer worden kon als daar
voor. Kuyper kon nog de vraag naar de gezindheid 
Gods op den achtergrond houden, maar zij, die hem 
ondanks de uitgebrachte critiek juist in zijn fouten 
vast wilden houden, ZIJ moesten verder. En ze zijn 
verder gegaan! Heeft Kuyper niet gesproken over de 
lankmoedigheid Gods als achtergrond van de ge-
meene gratie? Wel, en die lankmoedigheid is naar de 
Schrift een gunstige gezindheid Gods. Nu kan ge
concludeerd: God heeft een gunstige gezindheid je
gens alle menschen. „Wij stellen dus vast de oude, 

„Want de rechtvaardigheid Gods wordt 
in hetzelve geopenbaard uit geloof tot 
geloof". Rom. 1 : 17. 

In het voorgaande vers heeft Paulus geschreven, 
dat hij zich voor het evangelie niet schaamt. Als hij 
zich daarvoor zou schamen, dan zou hij zich schamen 
voor de kracht Gods! Want Gods kracht werkt door 
dat evangelie tot zaligheid voor een iegeüjk, die het 
gelooft. 

Gods reddende kracht werkt door het evangelie. 
Dat verklaart Paulus nader in vs 17 door te zeg

gen, dat Gods rechtvaardigheid in of door 
het evangelie wordt geopenbaard. 

Ik kan me voorstellen, dat iemand vraagt: Is Gods 
rechtvaardigheid wel een reddende kracht? Moeten 
we niet schrikken als we horen van Gods rechtvaar
digheid? Zingen we dan niet in Psalm 130 : 2-

Zo Gij in 't recht wilt treden, 
O HEER, en gadeslaan 
Onz' ongerechtigheden,-
Ach, wie zal dan bestaan? 

Ik vermoed, dat, als wij spreken van Gods recht
vaardigheid, we meestal bedoelen Gods straffende en 
wrekende rechtvaardigheid. Waardoor Hij z'n vijan
den verdelgt en de goddelozen straft. 

Maar de Schrift spreekt ook anders van Gods 
rechtvaardigheid. 

Vooral de psalmen doen dat. Ik wil enkele voor
beelden noemen: 

„Op U, HERE, betrouw ik: laat mij niet beschaamd 
worden in eeuwigheid, help mij uit door Uw ge
rechtigheid" (Psahn31:2). 

„Op U, HERE, betrouw ik, laat mij niet beschaamd 
worden in eeuwigheid, red mij door uw ge r e c h -
tigheid en bevrijd mij, neig Uw oor tot mij en ver
los mij" (Psahn 71 :1, 2). 

„Zij zullen zich de ganse dag verheugen in Uw 
naam, en door Uw gerechtigheid verhoogd 
worden" (Psalm 89 :17). 

De Kanttekening voegt verklarend toe: Die (ge
rechtigheid) vereist, dat G ij U Vi/ w o o r d 
houdt en mijn rechtvaardige zaak voorstaat (Ps. 
31:2). 

We zouden deze rechtvaardigheid of gerechtigheid 
Gods kunnen omschrijven met de bekende woorden: 

, God zal zijn waarheid nimmer krenken. 
Maar eeuwig zijn verbond gedenken. 
Zijn Woord wordt altoos trouw volbracht. 

Wij hebben in het Evangelie niet te doen met de 
straffende, wrekende rechtvaardigheid Gods, die de 
zondaar verdoemt en verdelgt in toom. 

Maar rechtvaardigheid Gods is hier de vrijspre
kende, reddende, verlossende rechtvaardigheid Gods. 

God is rechtvaardig. Dat wil hier zeggen: We kun
nen op de HERE aan. 

Hij houdt Zich aan Zijn beloften. Hij houdt geen 
slag om de arm. 

Wat Hij beloofd heeft zal bestaan. God heeft zijn 
volk beloofd vergeving der zonden en eeuwig leven. 
Wie op die beloften vertrouwt komt nooit beschaamd 
uit. Zo spreekt niet alleen het Oude Testament, maar 
ook het Nieuwe. 

„Indien wij onze zonden belijden. Hij is getrouw en 
rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en 
ons reinige van alle ongerechtigheid" (1 Joh 1:9). 

Door het evangelie wordt die reddende rechtvaar
digheid geopenbaard. 

't Wordt openbaar, dat God de zonde aan zijn eigen 
lieve Zoon met de bittere en smadelijke dood 
des kruises gestraft heeft. En dat Hij op grond daar
van onze zonden wil vergeven en het eeuwige leven 
schenken. 

maar opnieuw te verdedigen waarheid, dat God lank
moedig is jegens ongeloovigen, goddeloozen, verwor
penen, vaten des tooms. En het is niet te ontkennen, 
dat deze lankmoedigheid een genadige, gunstige ge
zindheid is"^"). Botst deze leer niet tegen de be
lijdenis van Gods eeuwig besluit, zoodat hier een ja 
en een neen tegenover elkaar staan? Dat hindert 
niet: wij kunnen niet alle „lijnen van de openbaring" 
in een sluitend systeem brengen i^). En: pas op voor 
schematisme en logicisme^^). Zoo is het dan geschied 
in deze jaren, dat de goede leer van de e e n v o u d i g-
h e i d Gods door theologen, die zich gereformeerd 
noemen vierkant ontkend wordt, hoewel men met den 
mond daarvan belijdenis doet (Art. 1 N.G.B.). Hoe 
is het goud verdonkerd! De huidige dogmatische 
verwarring in het synodocratische kamp moge voor 
ons een waarschuwing zijn nimmer het oor te sluiten 
voor reformatorische critiek, van welken kant die 
critiek ook moge' komen. Want het niet willen 
luisteren wordt zwaar gestraft. 

Spakenburg. KAMPHUIS. 

10) Dr S. J. Ridderbos, „Rondom het Gemeene-Gratie-
probleem", bl. 13. 

11) Idem, t.a.p, 
12) Berkouwer, t.a.p. 

Gods rechtvaardigheid wordt door de blijde bood
schap geopenbaard. 

Men heeft dat vaak zó verstaan, dat door het evan
gelie ons wordt bekend gemaakt, hoe wij rechtvaar-
dig-voor-God worden. Het evangelie zou ons dan be
kend maken met de weg der zaligheid. 

Ook heeft men het wel zó verstaan, dat het evan
gelie ons iets zou leren aangaande Gtods rechtvaardig
heid. Het zou ons doen weten, dat God rechtvaardig 
is. Het zou ons inzicht in deze deugd Gods verrijken. 

.Maar geopenbaard %vorden betekent nog wel wat 
meer dan dit alles. 

Dat wordt ons direkt duidehjk, als we even letten 
op vers 18: „Want de toom Gods wordt geopenbaard 
van de hemel over alle goddeloosheid en ongerech
tigheid der mensen, als die de waarheid in ongerech
tigheid ten onder houden". 

Gods toorn wordt geopenbaard. Dat wil zeggen: 
Gods toom brandt tegen alle goddeloosheid en onge
rechtigheid. Gods toom blijkt, Gods toom is werk
zaam. Gods brandende toom werkt • ellende. Ook de 
chaos van de huidige tijd. 

Dat ziet de wereld wel niet, maar wie bij het Woord 
leeft, ziet het. 

Gods toom is geen rustende, werkloze deugd Gods. 
Gods toom wordt geopenbaard, dat wil zeggen: 

werkt krachtdadig. 
Wehiu, dit geldt ook van de rechtvaardigheid Gods. 
Terwijl de toorn Gods werkt in de wereld en ge

openbaard wordt ook over de afvallige kinderen des 
verbonds en over een afvallige kerk, wordt Gods 
rechtvaardigheid openbaar als een werkende kracht 
in het leven der gelovigen. 

De afgoden kunnen geen toom openbaren en geen 
rechtvaardigheid betonen. 

Maar de Vader van onze Here Jezus Christus is de 
levende God. 

Gods toom grijpt in de geschiedenis, in het leven 
der mensheid in. 

Maar zoals God Zijn toom betoont in het leven der 
goddeloze wereld, zo betoont Hij Zijn rechtvaardig
heid in het leven van Zijn volk. 

En het gevolg is, dat Gods rechtvaardigheid door 
de gelovigen gekend en erkend wordt, doch ook dat 
de werking van Gods rechtvaardigheid in het leven 
der gelovigen uitkomt. 

Bucer omschreef onze tekst als volgt: „Daar waar 
het evangelie geloofd wordt en zo het ganse vertrou
wen op de Here Christus gericht is, beginnen de men
sen de rechtvaardigheid Gods, die hen vrijspreekt en 
zalig maakt, te erkennen en te ervaren". 

Met de woorden „uit geloof tot geloof" verklaart 
Paulus, waar de rechtvaardigheid Gods openbaar 
wordt. 

Waar de Heilige Gteest door het evangeUe geloof 
werkt, daar werkt Gods reddende rechtvaardigheid. 
Daar worden de zonden vergeven. Daar bloeit het 
leven. Daar roemt de gemeente: „Wij dan, gerecht
vaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God 
door onze Here Jezus Christus" (Rom. 5:1). 

Er is over deze woorden: „uit geloof tot geloof" 
ontzaglijk veel geschreven. Men heeft gedacht aan 
een voortgaan van een geloof-in-het-algemeen tot het 
persoonhjk geloof, dat de zonden zijn vergeven. 

Men heeft gesproken van een innerlijke groei van 
het geloof, dat voortgaat van kracht tot kracht. 

Ik denk, dat er nergens in de Schrift sprake is van 
een voortgang van geloof-in-het-algemeen tot per
soonlijk geloof (Zie artikel eerverleden week). 

Ik denk dat er ook nergens in de Schrift sprake is 
van groei van het geloof. Een geloof als een mosterd
zaad kan bergen verzetten. 

Ik meen, dat Paulus niet anders wil zeggen, dan dat 
de kracht van Gods rechtvaardigheid, dat is dus de 

kracht van het evangelie, alleen maar door het ge
loof gekend en ondervonden wordt. 

Met „uit geloof" verklaart Paulus, waarmee de 
openbaring van Gods rechtvaardigheid begint: met 
geloof. 

Met „tot geloof" verklaart Paulus welk doel de 
openbaring van Gods rechtvaardigheid heeft: het ge
loof. 

Mogelijk wil Paulus ook met deze uitdrukking de 
grens aangeven, waarbinnen Gods rechtvaardigheid 
zich openbaart. Waar nog geen geloof is, openbaart 
zich Gods toom. Waar geen geloof meer is openbaart 
zich ook Gods toom. 

Maar waar het evangelie geloofd wordt, daar werkt 
Gods rechtvaardigheid het heU dat nooit vergaat. 

Bengel — een oude Schriftverklaarder van om
streeks 1800, van wien nog veel te leren is — ver
klaarde deze uitdrukking aldus: Het geloof is de voor
steven en de achtersteven. Het leven der rechtvaardi
gen blijft tot de dood een leven des geloofs. Het ge
loof gaat met bekering gepaard. Wie gelooft heeft 
God lief met z'n ganse hart en de naaste als zichzelf. 
Wie gelooft wandelt in de wegen des HEREN. Maar 
als ons gevraagd wordt: Hoe weet gij dat uw zonden 
vergeven zijn en dat gij het eeuwige leven zult be
erven, dan is het antwoord: Ik geloof het Evangelie. 
Ik vertrouw op Gods reddende gerechtigheid. 

H. J. J. 

I KERKELIJK LEVEN 

Hoogleraren ter Synode, III 
Nu nog een enkel woord over ons tweede bezwaar. 

Men weet: dit raakt de samenstelling der commissies. 
Wat een commissie is, hebben we verleden week om
schreven. 

Het nieuwe element in de regeling is, dat hoog
leraren aan een commissie kiumen worden ,,toege
voegd". Maar dan zijn ze geen lid der commissie. En 
het uitbrengen van een rapport wordt uitsluitend 
leden opgedragen. Dat is dus: een hoogleraar, tenzij 
hij afgevaardigd zou zijn (b.v. als ouderling, wat wel 
eens gebeurd is) kan niet rapporteren. 

Nu even indenken, wat dat betekent. 
a). Hoogleraren zijn geen lid der conunissie, waar

aan ze „toegevoegd" zijn (als het nl. gebeurd is, 
dat zij eraan werden toegevoegd; immers zij „k u n -
n e n" worden toegevoegd). 

Dat „kmmen" bewijst dus: het geval laat zich den
ken, dat een hoogleraar wel wordt uitgenodigd, om 
de zittingen der synode bij te wonen, maar 
niet wordt „toegevoegd" aan een commissie. In zulk. 
een geval kan hij dus de volle synode wel dienen met 
adviezen, kan daar het woord vragen en zijn niening 
bekend maken, maar'kan hij niet aan de voorbe
reiding van een besluit meewerken. Want die 
voorbereiding geschiedt in een commissie. Hij 
moet in dat geval, als hij meent, dat een commissie 
een verkeerd advies geeft, zijn oordeel zolang voor 
zich houden, totdat de kwestie, waarover het loopt, 
door de rapporteur der commissie aan de volle synode 
wordt voorgelegd. Hij staat dan tegenover het onder
werp even onvoorbereid als ieder ander synodelid te
genover de punten, die niet tot zijn commissie beho
ren. Van de beraadslagingen en van de oordeelsvor
ming in de allereerste aanleg is hij in z u 1 k een on
dersteld gevai uitgesloten. Hij moet bij alle punten, 
als hij tenminste meehelpen wil, op z'n qui vive zijn. 
Maar mist over heel de linie een privilege (weten wat 
er „komt", en op de hoogte van de kwesties zijn) 
dat andere ter vergadering laanwezigen gehad hebben 
voor een deel (het deel der commissie). 

Men moet zich dat goed indenken. De kwesties 
goed leren kennen, dat gebeurt alleen in 
de commissie. De mensen denken wel eens, dat alle 
brieven, die ze schrijven, door alle synodeleden wor
den gelezen, of aan hen allemaal worden voorgelezen. 
Maar daar kan geen sprake van zijn. Er zijn soms 
brieven met bijlagen — zóveel, dat je wel tot Kerstmis 
zou moeten vergaderen, alleen al om de papieren 
te lezen. Als ik me inderik, hoeveel papieren op de 
synodetafel gelegd zijn door anderen, dan weet ik: 
als dat allemaal gedrukt zou worden, zou het een 
ruimte beslaan om van te ijzen. En dan zwijgen we 
nog van de paperassen die de synode zelf te schrijven 
heeft. Kortom, het kan niet anders: men leest de 
stukken (althans in de regel) niet in volle synode, 
doch in commissie. En daar gebeurt het zo veel mo
gelijk en dienstig. Ook daar kan het soms alleen dan 
maar wat verstandigs worden, indien een sub-commis
sie weer een uittreksel uit de stukken maakt. Alleen 
een buitenstaander, die niet weet hoeveel papieren 
op de werktafel van de commissies komen en daar 
b 1 ij V e n, of 'n dwaas kan menen, dat de commissie
leden allemaal ook maar een abc kurmen „snappen" 
van de inhoud der aanwezige stukken, indien ze wor
den voorgelezen door de commissievoorzitter. Er zijn 
soms zoveel brieven, en zoveel bijlagen, en zoveel do
cumenten, dat alleen een reus, die de hersens van alle 
filosofen en alle peuteraars en alle geheugen-acroba-
ten bij elkaar heeft, weten'kan: dat en dat heeft die 
meneer met zoveel bijlagen nu eigenUjk precies ver
teld. Ik heb nog nooit zo'n angstigmakend wezen aan
getroffen — gelukkig. 

„Gods rechlvaardigheid door het Evangelie geopenbaard" 
UIT DE SCHRIFT 
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