
'Het gevaar dat de universiteit bedreigt Ineet cynisme, 
egoïsme, cultuurpessimisme' 

Kuyper tijdens de doleantie nog eens een 
deur heeft ingeslagen om binnen te komen. 
In een hele bijzondere, maar ook persoonlij
ke sfeer halen we de nieuwe hoogleraren van 
de VU binnen. En dat op de dag van de 
intocht van St. Nicolaas. 
De vierde W is van wijsheid, voor Boeker een 
alomvattend begrip, zoals je het in Spreuken 
en Prediker tegenkomt. 
Boeker: "Ik heb de afgelopen weken meer 
wijsheid aangetroffen dan ik had verwacht. Ik 
ben zelfs verrast over de instemming bij het 
college van decanen en de collega's bij 
Wijsbegeerte met het plan om de kwaliteit 
van de vormingsaspecten in de studiepro
gramma's te verbeteren. Voor een deel 
gebeurt dat natuurlijk onder druk van de bui
tenwereld en de concurrentie met andere uni
versiteiten, maar ik voel toch ook een hou

ding van 'we moeten met z'n allen een goed 
produkt maken'." 
"Als ik het over waardigheid heb, ben ik op 
zoek naar iets dat voor alle culturen geldt, 
niet alleen voor de christelijke. Tegen de eco-
nomiestudenten heb ik onlangs gezegd: over 
twintig jaar is twintig procent van de studen
ten in deze collegezaal gekleurd. Daar moet 
de VU mee leren leven. De VU dient zich te 
kenmerken als een Universiteit waar gods
diensten geaccepteerd worden en faciliteiten 
krijgen. 
"Mits de waardigheid blijft behouden. Een 
voorbeeld. Ik was laatst bij tandheelkunde op 
bezoek. Daar hebben ze een vrouwelijke stu
diebegeleider die zorgt voor de intake van 
buitenlandse studenten. Daar bleek al gauw 
dat met name moslim-studenten er moeite 
mee hebben dat ze voor een plaats afhanke
lijk zijn van een vrouw. In die situatie gaat 
voor mij de waardigheid van de vrouw verre 
boven die van de waardigheid van andere 
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culturen. Als ze daar moeite mee hebben, 
gaan ze maar ergens anders studeren." 

Cynisme 
Betekent het verhaal van Boeker nu dat er op 
de VU meer ruimte komt voor menselijkheid, 
gezelligheid en warmte? Boeker proeft het 
woord warmte, staat op, pakt een stukje 
papier en schrijft op: 'WARMTE'. Hij lijkt 
tevreden en zegt: "Weer een W erbij. Warmte. 
Ja natuurlijk." Hij plant zijn voet weer eens 
op tafel. Glimlacht. "Ik heb het ze verteld, de 
commissie die de kandidaten selecteerde 
voor het rectoraat. Ik ben een idealist en ik 
wil dat uitdragen. Geen cynisme maar hoop. 
Ik hou geen verhalen over de structuur van 
het wetenschappelijk onderwijs, of over een 
salarismaatregel van drietiende procent. Dat 
is allemaal zo verschrikkelijk saai en ik ben 
daar ook niet geschikt voor. Het gevaar dat 
de universiteit bedreigt komt niet uit Den 
Haag. Het komt van binnenuit en het heet 
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cynisme, egoïsme, cultuurpessimisme." 
"We zijn nu bezig met een instellingswerk
plan dat in mei 1994 bij de minister moet 
zijn. Daarin zal iets van de W's terug te vin
den zijn. Het ambitieniveau is hoog, maar we 
hebben hier een betrekkelijk homogene 
groep docenten en ik hoop wat extra mede
werking te krijgen door alle faculteiten te 
bezoeken." 

Reclame 
Is Boeker dan niet het tegendeel van de 
moderne universitaire manager, die trots 
meldt dat zijn universiteit een omzet van 
zoveel honderden miljoenen per jaar heeft? 
"Ik heb er geen enkele moeite mee om ook in 
die termen over de universiteit te spreken. 
De boel moet goed bestuurd worden. Ik ben 
bijvoorbeeld ook helemaal niet tegen de 
reclamecampagne die de VU voert, mits we 
kunnen waarmaken wat we beloven." 

z Boeker wijst op enkele brieven met de 
griffioen: "Dat is toch ontzettend leuk, al die 
vogeltjes... Natuurlijk is dat een tijdsbeeld. 
Over tien jaar hebben we misschien weer een 
ander logo. De tradities zou ik niet kwijt wil
len raken, zoals het symbool, de maagd in de 
tuin, dat gemaakt is bij de oprichting van de 
universiteit." 

Hij vervolgt: "Neem nou die reclame op de 
trams. Al voordat de VU daarmee bezig was 
heb ik zelf ook reclame gemaakt op de tram. 
Dat was in mei 1990. Op lijn 1 reed de zoge
noemde Liefdestram, een stunt van een recla
mebureau. En ik heb toen op die tram laten 
zetten , 'Marian, 31 jaar grote liefde, Egbert'. 
Ik ging op het Leidseplein zitten met mijn 
kleinzoon. En toen die tram voorbijkwam, 
richting Centraal Station, heb ik mijn vrouw 
gebeld en gezegd dat ze even op het 
Leidseplein naar iets moois moest komen kij
ken. Ze kwam en een kwartiertje later kwam 
de liefdestram weer terug van het GS over 
het Leidseplein. Prachtig toch?" -^ -^ -^ 
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