
Zelfbewustzijn 
Een van de mooiste momenten die hij als 
collegevoorzitter heeft meegemaakt, 
noemt Brinkman het eeuwfeest van de VU 
in 1 980. "Er vond toen onder meer een 
groot internationaal congres plaats over 
de relatie tussen geloof en wetenschap. Ik 
ervoer toen een nieuw elan aan de VU, een 
groeiend zelfvertrouwen. Daarvoor kwam 
je nog wel eens een wat miezerige sfeer 
tegen." 
Op dat congres zijn volgens Brinkman ook 
belangrijke inhoudelijke conclusies getrok
ken. "Vrijwel iedereen is ervan overtuigd 
geraakt dat er geen specifiek christelijke 
wetenschap bestaat, iets waar de VU in 
het verleden toch vaak naar op zoek is 
geweest. Geloof en wetenschap zijn twee 
benaderingswijzen van de werkelijkheid. 
Ze hebben allebei hun eigen reikwijdte, 
met mogelijkheden en beperkingen." 
Door deze inzichten heeft de VU volgens 
Brinkman een eigen universitaire positie 
behouden. "Natuurlijk bestaan er momen
teel veel vragen op het gebied van het 
geloof en de christelijke identiteit. Maar 
die liggen er ook op het gebied van de 
wetenschap, in de zin dat we wel steeds 
meer weten, maar tegelijkertijd ook steeds 
meer inzien dat de wetenschap beperkin
gen heeft en niet alles oplosbaar maakt. 
Zo gaan op allerlei maatschappelijke ter
reinen oude zekerheden onderuit. We moe
ten leren leven met onzekerheden en dat 

is binnen de westerse traditie een enorme 
cultuurschok." 

Brinkman legt deze omslag nader uit. "De 
universiteiten ontstonden in de middeleeu
wen rondom de kerkleer, de scholastiek. Het 
waren bolwerken van zekerheid. Tijdens de 
Verlichting is de ene absolute zekerheid inge
ruild voor een andere. Nu was de rationaliteit 
alles. Eens zouden we alle geheimen ontra
feld hebben en alle problemen kunnen oplos
sen. Nu zien we in dat die grote verhalen 
niet meer gelden en we in een pluralistische 
wereld naar eikaars kleine verhalen moeten 
luisteren op zoek naar nieuwe wegen. 
Daarbij liggen er voor de VU allerlei nieuwe 
uitdagingen en mogelijkheden." 
Brinkman gaat met de VUT; wat gaat hij 
doen? "Ik ga in Rusland en Zuid-Afrika mee
werken aan cursussen op het gebied van uni
versitair bestuur. In die regio's vinden enor
me veranderingen plaats, die de universitei
ten niet ongemoeid laten. Er sluit zich een 
soort cirkel in mijn leven. Dat vind ik wel een 
aardig idee. Ik heb beide landen tijdens mijn 
studententijd bezocht en ik heb ze beide 
sindsdien ook altijd met interesse gevolgd. Ik 
had niet verwacht in mijn leven nog mee te 
maken dat de apartheid verdween en het 
ijzeren gordijn openging. Ik vind het gewel
dig om die positieve ontwikkelingen nog te 
kunnen blijven volgen en er een bijdrage aan 
te kunnen leveren." 
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