
je carrière er uit? "Ik heb me inge
schreven bij een uitzendbureau en ben 
20 terechtgekomen bij een psychiatri
sche inrichting waar ik biografieën van 
patiënten moest uittypen. Toen heb ik 
gereageerd op een advertentie van de 
Cruquiushoeve, het centrum voor 
epilepsiebestrijding, waarin ze vroegen 
om een pastor op de afdeling 
Zwakzinnigenzorg. Ook dit was zeer 
leerzaam, je moet namelijk op een 
heel andere niveau communiceren. 
Dingen als 'God heeft de hemel en de 
aarde geschapen', daar kunnen ze 
niets mee, want de eerste associatie 
die deze mensen met 'geschapen' heb
ben is 'lieve wollige dieren'. Je moet 
dus werken met hele concrete, tast
bare dingen." 

Hoe ben Je in IHeiloo terechtgekomen? 
"Ik had in de Cruquiushoeve kunnen 
blijven, maar dat wilde ik niet. Ook 
aan mijn plek in Heiloo ben ik via een 
advertentie gekomen. Ik heb gesollici
teerd, werd aangenomen en kon begin
nen. Ik vind veel dingen van het werk 
echt fantastisch. De bezoeken, het 
maken van de diensten, het overleg 
met collega's van andere kerken, 
trouwdiensten, doopdiensten, maar 
ook het begeleiden van mensen naar 
de grens van het leven. Ik vind zelf het Afl<e Boezewinl<el lioudt van haar gemeente. 

contact met mijn gemeenteleden erg 
belangrijk, bijvoorbeeld tijdens cate
chisatie of dienstvoorbereidings-
groepen waar je soms heel inspireren
de contacten opdoet. Ja, ik ben echt 
van deze gemeente gaan houden, hoe
wel ik er af en toe terdege mee wordt 
geconfronteerd dat het nog lang niet 
het koninkrijk der hemelen op aarde 
is. Je wordt als pastor getroffen door 
de pijn die er kan zijn onder je 
gemeenteleden. Wat ik ook in de prak
tijk heb geleerd en wat ik erg naar 
vind is dat er ook hardnekkige conflic
ten kunnen zijn tussen leden onder
ling. Het is moeilijk in zo'n situatie om 
eenheid te bewaren." 

Je zit nu ruim vier Jaar in i-ieiioo. I-leb 
je al plannen om weer te gaan? "Nog 
niet. Ik heb geen haast, want het is 
hier goed. Sinds anderhalfjaar heb ik 
een dochter en ook voor haar blijf ik 
nog hier. Een andere reden om te blij
ven is dat ik nog zoveel dingen wil 
ondernemen in deze gemeente. Er is 
een gelegenheidskoor op gericht en ik 
zou graag een commissie van vorming 
en toerusting op poten willen zetten, 
zodat de mensen de gelegenheid krij
gen om elkaar rond een terzake doend 
onderwerp, naast de eredienst, te ont
moeten." {Dit interview is verschenen 
in het faculteitsblad Kabats). 

vrije Universiteit amsterdam De faculteiten 25 


