
De redactie van Revue hoopt dat voor u allen de Vrije Universiteit een schat-
kamer aan kennis en ervaringen is, waaruit u nog steeds kunt putten.

In ieder van ons schuilt een verzamelaar. Ais kind hebben we bijna allemaal

postzegels gespaard, stenen of magic-kaarten. Je ging tot het uiterste om je

verzameling compleet te krijgen en rustte niet voor je dit of dat exemplaar

aan je collectie kon toevoegen.
De behoefte om te verzamelen kan zich ook uitstrekken tot tmrnateriele
zaken. Zo was er ooit een hartstochtelijk lezer die de laatste jaren van zijn

leven dagelijks enkele werken tot zich nam. Voor hij stierf wilde hij per se

een bepaald deel van de wereldliteratuur gelezen hebben. Een dergelijke
gedrevenheid heeft iets tragisch maar ook iets heel moois.
Voor velen is de oorspronkelijke gedrevenheid overgegaan - de verzameling
is zelfs weggegooid of weggegeven. Bij anderen is de gekte gebleven en

daaraan danken wij nu een aantal bijzondere verzamelingen die vele anderen
inspireren.
Ook op de Vrije Universiteit zijn er altijd gedreven wetenschappers geweest,
wat heeft geleid tot een aantal kostbare verzamelingen. In dit nummer van
Revue worden die schatten van de VU voor u in beeld gebracht: het raritei-
tenkabinet van prof. Boekschoten bijvoorbeeld of de collectie bekeringsboek-
jes bij het Historisch Documentatiecentrum. Zo is de faculteit der
Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde trots op haar nieuwe naam en
de bijbehorende nieuwe schat: haar opleiding Bedrijfswetenschappen. En de
faculteit der Wijsbegeerte wijst ons op de schatten in de geest: de kennis die
haar studenten tijdens de studie hebben opgedaan.

Revueamsterdam""ye I ru ers te t


