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Geluk in

vrouwenperspectief

Eerder in deze Revue komt uitgever
en filosoof Erno Eskens al aan het
woord over wat geluk eigenlijk is;
wijsgerig antropologe Loes Derksen
van de VU organiseert samen met
haar collega’s Atie Briggeman-Kruijff
en Mariétte Willemsen een hele lezin-
genserie over het onderwerp waar het
uiteindelijk toch allemaal om draait.
De serie bestaat uit acht lezingen
waarin zeven vrouwelijke filosofen uit
de twintigste eeuw en hun visies op
geluk aan bod komen. De lezingen
zijn gebundeld door uitgeverij Atlas.
Na onder andere een inleiding van
Loes Derksen over wat filosofen zien
als voorwaarden voor gelukkig zijn en
op welke manieren een mens gelukkig
kan worden, spreekt Atie Briiggemann -
Kruijf over het op 22 oktober over het
gedachtegoed van Simone de Beauvoir.
De Beauvoir heeft met haar studie De
tweede sekse uit 1949 veel invioed
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gehad op de tweede feministische
golf in de jaren zestig en zeventig van
de vorige eeuw. Ze pleit daarin niet
zozeer voor het recht van vrouwen op
geluk, maar wel voor een zelfbevrij-
ding die vrouwen van objecten tot
authentieke subjecten maakt. De
ethiek die zo’n zelfbevrijding zou
moeten begeleiden, heeft ze al eerder
uitgewerkt in Een pleidooi voor een
moraal der dubbelzinnigheid (1947).
Omdat De Beauvoir, anders dan
Sartre, oog heeft voor de kwetsbare
kanten van het menselijk bestaan, is
het interessant om na te gaan hoe de
radicale opdracht tot vrijheid, ook in
haar existentialisme een centrale
notie, zich verhoudt tot het verlangen
naar geluk. Is er in haar moraal van
de dubbelzinnigheid ruimte voor een
authentiek verlangen naar geluk of
kan zulk verlangen alleen maar uitlo-
pen op kleinburgerlijk egocentrisme?

Op 19 november spreekt Annemie
Halsema over Luce Irigaray: voor haar
betekent geluk dat mannen en vrou-
wen harmonieus en respectvol samen-
leven, en dat vormt de basis van een
nieuwe benadering van democratie.
Niels Helsloot verzorgt op 26 novem-
ber de laatste lezing, over Judith
Butler. Voor Butler is geluk verbonden
met de constructie en acceptatie van
onze identiteit, waardoor ook een
band met andere mensen mogelijk is.
Kijk voor meer informatie op:
www.ph.vu.nl, onder de rubriek
Nieuws, Facultaire agenda, of bel het
secretariaat van de Faculteit der wijs-
begeerte, 020 - 444 6620.

Wat maakt gelukkig. Acht heden-
daagse filosofische visies, onder
redactie van Loes Derksen en Mariétte
Willemsen, uitgeverij Atlas, 2003.
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