UW HART.

UW hart is een woonplaats van liefde en van haat,

En lijkt op den hemel daarboven,
Waar ni eens de zon in haar goudgewaad staat,

Wier glans straks de wolken weer dooven.

Uw hart is een woonplaats van liefde en van nijd,
En lijkt op een roos in mijn gaarde,

Die ni met haar geuren mijn ziele verblijdt,
En straks mij haar doornsteek niet spaarde.

Uw hart is als ’t mijn, een mysteric voor elk,
Mysterie zelfs voor zijn bezitter;

766 puurt er een bij of een spin uit de kelk

Der bloem ook het zoete en het bitter!




