TOI

op de vergadering van 18 October 1899 gekozen. 't Zijn
de heeren:

T. Ferwerda, Rector.

F. Fernhout, Ab-actss.

U. Ubbens, Fiscus.

V. H. Rutgers, Assessor 1.
H. D. Takken, Assessor I1.

Nog zij vermeld, dat gedurende het vorige jaar het Corps
op de gebruikelijke wijze zich liet vertegenwoordigen :

Bij het zilveren huwelijksfeest van Prof. Rutgers;

Bij de Diesviering van het Kamper Studentencorps;

Ter condoleantie bij het overlijden van mevrouw Kuyper;

Ter felicitatie bij de benoeming van Dr. H. H. Kuyper

tot Hoogleeraar aan de V. U.;

Op 13 April bij de Cour ten Hove;

Op 24 Oct. bij de overdracht van het Rectoraat;
terwijl de Senaat zich in de zomervacantie droevelijk genood-
zaakt zag, den Corpsleden te verzoeken, den rouw aan te
nemen naar aanleiding van het overlijden van den heer
Frederik Kuiper, litt. stud. a/d. V. U.

Als curiosum kan ten slotte nog worden medegedeeld,
dat onze Eere-senator, de heer H. Bijleveld bij zijn vrijwillig
medestrijden voor de goede zaak der Boeren werd gevan-
gen genomen bij Elandslaagte.

Met moed kunnen we, den toestand van ons Corps
overziende, een nieuw jaar tegemoet gaan. De buitenwereld
is ons vriendelijk gezind. Van onze professoren, een enkele
misschien uitgezonderd, hebben we de sympathie. Onze
leden leven mee met de algemeene zaak. Eindelijk, het
Corps ziet op God als zijn Dux. En daarom, als we met
het oog op Hem, en in afhankelijkheid van hem, doen wat
we kunnen, weten wat we willen; als we in stee van naar

individualistische zelfzucht trachtten naar overgave voor




