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Der nev'len grauw, het najaarsgeel. 
Het bloempje, stervend op zijn steel. 
Het stroompje, dat op 't lest verzandt, 
Het gras, door heete zon verbrand, 

De eenmaal uitgebloeide hei. 
De almacht Gods vertolken zij. 

Ik hoor één stem door heel de Schepping beven: 
„Gij, groote God, Gij zijt de God van 't Leven, 

De God ook van den Dood: 
Uvir Macht is groot!" 
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