107

getrokken door Uw liefd’rijkheid,
door liefde in liefde U dienen!

Maar laat ook Uw gerechtigheid
mij drijven tot waarachtigheid —
aanbiddend Uwe heiligheid,
den glans des Ongezienen.

Hoe mild strooit Ge Uw vertroostingsbloemen,
waardoor Gij 't menschelijk hart opnieuw herleven doet....

‘Wie echter zal naar waarde roemen,
wat Gij ons schenken wilt in rijken overvloed? |

O God! door Uwen naam te noemen




