GOD IN DE SCHEPPING.

?( -Nw almacht schittert overal,
&
27 Op berg en dal,

In 't zonnegoud, dat ondergaat
In 't morgenrood van dageraad

Uw almacht, God, blinkt overal.

Der roode rozen gloeiend vuur,

Des hemels ver en diep azuur,

't Violenhart van goud in blauw,

Het mystisch kleed van avonddauw
Het winterkleed, de lach van Mei,
De almacht Gods vertolken zij.

Der watervallen stroomgebruis,
Der dichte wouden boomgeruisch,
Der weiden groene praalgewaad,
Waar madelief te pronken staat,
Zoo jeugdig frisch en zomerblij
De almacht Gods vertellen zij.




