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levensbronnen, dan is ze verkeerd — Dan liever een los
barsten van de volle stroomen, dat het zelfs een oogenblik 
schijne of alles overstroomd wordt. O, het lijkt me zoo 
uitnemend, als alles eens flink werd opgefrischt en er des
noods een helder vlietende stroom dwars door de woestijn 
heen bleef vloeien, die beide oevers van nieuwe krachten 
voorzag en zoo in dubbel opzicht het leven er in hield. 

Ik zie bedenkelijke gezichten. Ja, M. H., ik voel het, 
het lijkt op een soort wakker roepen van ouden partijstrijd. 
Doch ik zag geen anderen uitweg meer dan deze opwekking, 
of anders voorstellen als deze: aan verschillende functies 
een salaris te verbinden, of bijdragen in krant en almanak per 
regel te honoreeren. Indien er zijn, die betere middelen weten, 
gaarne zou ik mijne raadgevingen in den wind geslagen 
zien. Thans wil ik niet eindigen zonder, gelijk reeds zoovele 
mijner voorgangers deden, alle corpsleden nog eens toe te 
roepen: Bedenkt toch dat ons corps, dat dus gij, als lid 
daarvan ook eene roeping hebt! Dat stemmen toch allen we toe, 
overtuigd als we ervan zijn dat God, onder wiens leiding wij 
ons reeds krachtens onze zinspreuk stellen, ons niet zonder 
dure roeping heeft geplaatst temidden van andere studenten-
vereenigingen! Maar slechts hij, die bij het instemmen met 
zijn hart, ook ernstig van zins is, indien het noodig mocht 
blijken de handen uit te steken, om ons gansche corps uit 
den jammerlijken, dreigenden afgrond van apathie en lauwheid 
op te heffen, is eerlijk, wanneer hij beaamt de wensch, 
waarin ook ik de hoop op een betere toekomst belichamen 
wil: 

Vivat, Crescat, Florea Corpus nostrum! 
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