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VERWACHTING VAN VREUGDE.

Ziel, heugt u nog die nooit vergeetb’re dag
met ’t groot Geluk in Gods oneind’gen tuin,
toen wilde wind uw gouden glorielach
droeg over 't zon-gezaligd duin?

Ziel, heugt u nog dat onuitzegbaar uur

van 't groot mysterie voér Gods wijde zee?
Die droomde zilvergrijs, maar 't gouden vuur
vlamd’ uit d’ ontzachtbre zonnesteg.

Ziel, heugt u nog dien bloeme-zoeten droom?
Aan stillen vijver bloeide blank omhoog
gepeins als lelien op zomerstroom,

dien even rimpelwind bewoog.

Nu treurt uw weemoed om den regennacht.
Waar is de heug’nis van den lichten tijd? —
Ziel, straks zal rijzen u in jonger pracht
Gods zon door Vreugde’s eeuwigheid.
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