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zijn. Wondere ure, als een énkle toon van een énkle stem het 
het hart vlugger deed slaan; als het één luisteren werd toen die 
Eene aanwezig, één herinnering toen zij heen was, als geen 
plaatsje te eenzaam, geen bosch te zwijgzaam kon zijn voor hem 
die rijker gezelschap en zoeter gesprekken had met zijn nieuwe 
gedachten dan vele oude vrienden hem geven konden. 

Liefhebben doet alles schoon zien. Bewandel aan Haar hand 
het droevigst landschap en de zon zal tusschen u zijn en in uw 
hart. Ga met Haar door deze stervensdagen der natuur en in 
uw ziel zal luiden het opstandingslied der schoonheid. Bovenal 
— en hier bereikt de ware, schoone liefde haar hoogtepunt — 
laat de liefde aan uw zijde komen als gij in den tempel van uw 
leven gaat tot uw God en nimmer zal de unio mystica Dei sterker 
zijn dan wanneer gij uw handen gevouwen houdt boven het al
taar des gebeds. 

Dan vaart gij los van d' aard 
en als een jonge god 
den blauwen hemel in. 

Er zijn twee bloemen die ons van twee levens spraken. 
De zonnebloem zocht het Licht en kuste he t . . . 
De lotusbloem mijdde den dag en zocht den nacht. . . 
Gelooft gij dat het einde der wereldgeschiedenis van uw 

ziel zal zijn de triumf van het licht over de duisternis ? 
Wanneer het dan eeuwig licht zal wezen, zal eeuwig de 

zonnebloem de zonne kussen. 
Wanneer het dan eeuwig licht zal wezen, zal eeuwig de 

lotusbloem stil en onbeweeglijk liggen op de koele meeren des doods. 

Zoo dan: leve het leven in het Licht; en in de Liefde; en 
in de Schoonheid. 

A. G. W. 


