
VOOR MIJN KLEINE MEISJE. 

Meisje open je mondje en lach 
— en lach — en lach den heelen dag, 

laat mij in je lachende oogen zien 
je lieve mond mijn wangen biên. 

Meisjelief kom in mijn armen en zacht 
— en zacht — en zacht als een die wacht 

op iets ontzegbaars, heerlijk fijn, 
zal je in mijn omhelzing zijn. 

Meisjelief heb je heusch niet geloofd, 
dat toen ik op je warme hoofd 

mijn zachte hand kwam leggen, 
ik je iets wou zeggen ? 

Meisje wees stil nu, en luister je wel 
als ik je nu dat leuke vertel, 

dat ik je toen al zeggen wou 
mijn kindje, — dat ik van je hou! 

V. M. 


