
LEVENSVERBANDEN. 
De mensch leeft in verbanden; gewrochten van den Heili

gen Geest, Die bij de Schepping zweefde over de wateren, 
— het eerste ,,Pinksterfeest" —, en het georganiseerde leven 
heeft voortgebracht. 

De geestelijke beteekenis dezer verbanden is onzichtbaar 
voor het natuurlijke oog, zoodat wie op hooger gebied slechts 
bij-ziende is^), kan komen tot het loochenen van hun 
bestaan; tot het eenzij.dig letten op de zichtbare bestand-
deelen. die door de verbanden worden omsnoerd; tot het 
als vrij-maken, als emancipatie beschouwen het tegenstaan 
van de werking dezer verbanden, die hij onnatuurlijke, slaaf-
sche boei acht te zijn. 

Dit is de logen der Revolutie in hare valsche vrijheids-
leus. 

Op deze verbanden wijst reeds het majestueuze en 
zinrijke woord in Genesis 1 : 27: ,,En God schiep den 
mensch naar zijnen beelde, naar den beelde Gods schiep Hij 
hem. Man en vrouw schiep Hij ze." 

God riep niet wandelende menschbegrippen tot aanzijn. 
De mensch is, evenals het dier en de boom, bloot abstractie. 
Het menschbegrip verschijnt in vleesch en bloed; slechts als 
man óf vrouw, die geroepen zijn, elkaêr aan te vullen. 

)̂ Adam nog onbeneveld van blik, — de menschheid is begonnen, 
niet met barbaarschheid, doch met de hoogste, de intuïtieve kennis 
van het genie —, doorschouvi'de den aard van de dieren en dien der 
vrouw. Daarom konde hij ze noemen (Gen. 2 : 1 9 en 23); wat meer 
was dan willekeurig aanhechten van een etiket. 


