
Als over de sociëteit gesproken of gesdhreven werd, was 
het steeds weer; hoofdelijke omslag, 

We waren langzamerhand gewend (geraakt aan den last 
dien we van vroegere generaties hadden overgenomen. 

De oorzaak? Wel, we leefden boven onzen stand. 
De verplichte contributie was niet voldoende om de on

kosten te dekken. Steeds weer moest aangedrongen wor
den op ,,trouw" soosbezoek, Er moest op de soos verdiend 
worden. 

Op voordeelige wijze werden we van deze „kostbare" 
inrichting bevrijd en hiermee, zoo dachten we, was de zaak 
gesloten. 

Moest de zaak opgedoekt of voortgezet? 
Ons Corps besloot met volgzaam enthousiasme tot hand

having van een sociëteit. 


