
„Walk-In, Pick-In"; Kledingbeurs, gehouden op maan
dag 24 oktober ter club M.A.N.S.I.O., van I I uur 
's morgens tot 3 uur 's middags. 

Enthousiast togen vele V.V.S.V.U.-sters die maandag
morgen ter club Mansio, om een keuze te maken uit de 
afgedankte kledingstukken van hospita's en andere leden 
van onze vereniging. Er werd opgewekt aan favoriete 
kledingstukken gerukt, maar jammer genoeg verschilde 
de vraag nogal met het aanbod, daar ieder oude kleren 
bracht, en nieuwe hoopte te verschalken. Het loven en 
bieden was echter niet van de lucht en werd slechts 


