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De deelnemers aan de excursie kunnen met dankbaarheid 
op dezen welbesteden dag terugzien. Ze zijn een schoone 
levenservaring rijker geworden en gevoelen zich nader ver
bonden aan de Vrije Universiteit, die ze met hun gaven 
hebben gesteund en zullen blijven steunen. 

V. U. LIED, 
gezongen ter Jaarver
gadering, gehouden te 
Zwolle op 5 Juli 1933. 

Wijze Ps. 68. 

De Vaad'ren, door Uw Geest geleid. 
Zij togen op ten worstelstrijd. 
Trots 's vijands spottend schreeuwen. 
Zij stichtten d' Universiteit, 
Die d' eer Uws Naams is toegewijd, 
O Koning aller eeuwen. 
Gij hebt, o God, dien strijd bekroond, 
Gij hebt daarin Uw gunst betoond. 
Uw goedheid zij geprezen. 
Begeef, verlaat haar nimmer Heer, 
Laat deze School steeds meer en meer 
Een heldre lichtbron wezen. 

Als Oud'ren krachten falen gaan. 
Geef Heer, dat daar weer Zonen staan, 
Gereed om aan te rukken. 
Die, niet voor tijdgoón neergeknield. 
Maar met een heilige ernst bezield. 
Alleen voor Uw Woord bukken. 
Geef dat deez' Universiteit 
Een schitterende glans verspreidt 
In 't ronde allerwegen. 
Stel Gij haar. Heer, voor 't verre kroost. 
Van Zuid tot Noord, van West tot Oost, 
Nog tot een eeuw'gen zegen. 

Voorthuizen. Mevr. G. M.—M. 


