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ons met de gedachte te verzoenen dat het wel eens noodig 
zou kunnen zijn om in te krimpen. 

„Zegt den kinderen Israels dat zij voorttrekken", werd 
eens gezegd tot een volk, dat in nog veel moeilijker om
standigheden verkeerde, dan waarvoor wij ons thans ge
plaatst zien. Er was toen maar één weg meer, de bij 
menschen onmogelijke. 

Het bevel aan de kinderen Israels om door de zee te 
gaan, gaf God als antwoord op het klagen van Israël dat 
het beter onder het harde juk van Egypte had kunnen 
blijven, dan om te komen in den weg, die het op Gods 
bevel en onder Zijn leiding was gegaan. En in de gehoor
zaamheid aan dat bevel ontving Israël den zegen. 

Zoo kan het ook nu nog gaan. God heeft altijd en onder 
alle omstandigheden mogelijkheden. Hem is niets te won
derlijk en niets te groot. 

Hij heeft aan ons Christenvolk in het hart gegeven een 
Vrije Universiteit, die het Pro Rege in haar vaandel schrijft, 
te stichten. Dat was een daad, veel grooter en veel zwaarder 
dan haar instandhouding. Die Universiteit was noodig, is 
nu nog noodig, nu meer dan ooit. Zij is de consequentie 
van heel de christelijke actie op publiek terrein. 

Andere middelen van bestaan dan de bijdragen die ons 
volk vrijwillig bijeen brengt, heeft zij, behalve dan de 
regeeringsbijdrage ad f 4000.—, rente, college- en examen
gelden, vrijwel niet. 

Zij vraagt dus van dat volk veel, want een Universiteit 
is duur. 

Maar hoeveel zij ook vraagt, het onmogelijke vraagt zij 
van ons volk toch nog niet. Wij weten het dat de omstan
digheden moeilijk zijn, en wij vreezen dat het voor velen 
nogmoeilijker is dan wij weten, maar toch zal het zeer zeker 
nog niet onmogelijk zijn voor een zoo groot aantal Gere
formeerde belijders om een Universiteit in stand te houden. 

En zelfs, al zou het ons onmogelijk schijnen om te doen 
wat noodig is, dan blijft daar toch nog het gebod Gods. 

Dat gebod is, ook voor onze Universiteit, duidelijk: 
„Voorttrekjcen". 


