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tot half September de heele boel aan kant doen en gaan 
lanterfanten ? 

En zou dezelfde dit kunnen vreezen bij hen, die echt zijn 
wat ze heeten „studenten" ? 

Het is voor dit geval niet onaardig, dat „studeeren" letter
lijk beteekent: „ijverig bezig zijn". Menschen „van studie" 
zijn dus menschen die ijverig met iets bezig zijn. Met de 
wetenschap namelijk. En wie nu iets van de wetenschap 
geproefd heeft, weet zonder meer, dat het zoo een gaat als 
b.v. een musicus of een boer. Als een musicus een tijd lang 
geen les heeft, hetzij om te geven of om te nemen, dan 
kan hij toch zijn instrument niet in een hoek laten staan; 
hij kan er niet afblijven; en een boer die op reis is, kijkt 
overal of hij niet een stuk grond ziet, en schat dan de waarde 
van de producten, informeert naar zaaien en oogsten enz., 
het ijverig met zijn werk bezig zijn, zit hem in het bloed. 
Zoo de man van studie — hij kan er niet afblijven; zijn 
dorst naar meer is grooter dan die van een drinker. 

Een Universiteit zonder lange vacanties is een onding. 
Dan zou zij een confectiefabriek van gediplomeerden ge
worden zijn. De Universiteit zoekt wetenschap, maar dan 
moet er voor professoren en studenten ruimschoots gelegen
heid zijn, om zonder onderbreking van colleges, examens 
enz., ijverig bezig te zijn met rustig onderzoek. En welk 
een tijd dat kost weet ieder lid en oud-lid van J.V. of M.V., 
terwijl het voor studeerenden er niet alleen om gaat te 
weten hoe anderen erover dachten of denken, maar om na 
die historische studie, de lijnen zelf verder door te trekken, 
en dan zuiver naar de gegeven openbaring Gods. 

Dat iemand, dit wetend, aan professoren of studenten een 
paar weken „echte" vacantie, in den zin van „ontspanning" 
zou misgunnen, waag ik niet te veronderstellen. 

De vacantie heeft in beide beteekenissen, om rustig voor 
zichzelf te werken, én om er „ééns uit te zijn" traditioneele 
rechten, waaraan alleen getornd kan worden tot schade van 
Universiteit en volk. 
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