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komen, van een beteekenis zijn, die niet onderschat mag 
worden. 

Zij er altijd weer een groote getrouwheid onder onze 
menschen om het hun toebetrouwde pand te bewaren. 

R. D. 

In memoriam den heer Den 9den November is nog 
C. VAN VENETIËN. onverwachts tot de eeuwige 

rust ingegaan de heer C. van 
Venetiën. Gedurende onge
veer een jaar mocht hij als 
secretaris van het Prov. Com. 
Limburg zijn volle krachten 
in hartelijke toewijding ge
ven aan de instandhouding 
van onze V.U. De taak, die 
hij daarin te vervullen had, 
was waarlijk geen lichte. 
Vooral wel ten aanzien van 
de organisatie stond hem 
veel werk te wachten. Moei
lijk en bij de groote afstan
den tijdroovend werk ook. 
Zijn liefde voor de uitbrei

ding van het Koninkrijk van God dreef hem echter. En het 
is naast God wel voornamelijk aan het werk van den heer 
Van Venetiën te danken, dat nu in Limburg meer dan ooit 
actief wordt deelgenomen aan den strijd om het bestaan 
van een Universiteit, die uit geloofsovertuiging geboren, 
wel aller sympathie ten volle waard is. 

Hier past ook zonder twijfel een woord van hartelijken 
dank aan Mevrouw van Venetiën, die, ofschoon haar man 
door velerlei bezigheden in beslag werd genomen, hem 
toch met liefde afstond ook voor dit werk, dat zoo nood
zakelijk moest worden gedaan. Onze God sterke haar, dat 
zij in lijdzaamheid dragen moge het voor haar en haar 
gezin zoo smartelijke verlies. 


