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ja vol heilig enthousiasme neergeteld voor onze scholen 
met den Bijbel? En zouden we, nu dit in dien zin niet 
meer noodig is, dan niet samen onze „Hoogeschool met 
den Bijbel" in stand kunnen houden? 

De economische omstandigheden zijn er tegenwoordig 
niet naar, zegt men. En helaas, er zijn er, die zich de vreugde 
van het offeren voor deze stichting zelfs moeten ontzeggen. 
Maar zouden er ook niet zeer velen zijn, die wanneer ze 
van liefde brandende waren, tot grootere offers bekwaam zijn, 
dan ze nu meenen? 

Wanneer we niet alleen aan „stoffelijke" economie, maar 
ook aan „geloofseconomie" gaan doen, wordt onze kracht 
groot! 

Geloofseconomie, daaraan deed ook Dr. Kuyper, toen hij 
met het oog op de Vrije Universiteit sprak: „O, duizend 
vragen, die met haar toekomst samenhangen, ze kunnen 
zich niet sterker in uw twijfelend denken verdringen, dan 
ze gestormd hebben in dit hart. Slechts door het telkens 
weerzien op ons heilig beginsel, hief na eiken golfslag, die 
over ons heen sloeg, het moede hoofd zich weer even 
moedig uit de wateren op. Indien toch uit den Machtige 
Jakobs deze zaak niet ware, hoe zou zij stand kunnen houden?" 

HET MACHTIGSTE In verband met een te houden col-
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te Nijmegen werden in verschillende 
Roomsche bladen advertenties ter aanbeveling dezer geld
inzameling opgenomen. De tekst van een der advertenties 
behelsde het volgende woord van het Episcopaat: „Het 
machtigste middel om het Godsrijk te bevestigen en uit te 
breiden is het onderwijs van boven tot beneden doordringen 
van een echt katholieken geest en de onmisbare sluitsteen 
van dezen bouw is de Katholieke Universiteit". 

Wanneer we het woord Katholiek (sommige Roomschen 
hebben de gewoonte om met „Katholiek" het Roomsche 
Katholicisme aan te duiden) vervangen door Gereformeerd, 
dan is dit woord ten volle waard om door onze V.U. pro-


