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NIETS ONTBROKEN. Het jaar 1935, dat thans achter ons 
ligt, is een jaar in de geschiedenis der 

Vrije Universiteit, dat niet gemakkelijk vergeten zal worden. 
In de eerste plaats wel niet, omdat God in dit jaar aan 

onze Vereeniging ontnam den Directeur Z.Exc. A. W. F. 
Idenburg. Met groote trouw en diepe liefde heeft hij Ver
eeniging en Universiteit gediend. Wij hebben veel in hem 
verloren omdat God zooveel in hem aan ons gaf. 

Maar ook in ander opzicht wordt 1935 door ons niet licht 
vergeten. 

Aan het begin van het jaar staande, waren de moeilijk
heden vele en groot, er was nog een ongedekt tekort op 
de exploitatie-rekeningen van 1933 en 1934 en de begrooting 
voor 1935 sloot opnieuw met een tekort van ruim f 15.000.—. 

De omstandigheden waaronder dit sombere jaar begon, 
waren niet van dien aard, dat gehoopt mocht worden op 
dekking van de financieele tekorten. 

En nu is het jaar 1935 voorbij. Als we ons, bij terugzien 
op den weg, afvragen wat eens onzen Heiland aan Zijn 
jongeren vroeg: „Heeft U ook iets ontbroken?" dan moet 


